Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem

Icoon: Uitgeverij Traditions Monastique, alle rechten voorbehouden

Weet je nog?

De engel Gabriel brengt het goede nieuws aan Maria
(= eerste BliJde Geheim, luikje van 28 november)

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

(= tweede Blijde Geheim, luikje van 3 december)

Derde Blijde Geheim van de Rozenkrans

De Zoon van God komt als mens op aarde, zodat
wij bij God de Yader in de Hemel kunnen komen.
Maar voor Jezus, onze Redder, is geen plaats in een
herberg. Alleen een stal met een kribbe en wat stro.

Lieve Jezus,

ik dank u dat u bent gekomen,

ik dank u dat u zoveel van ons houdt.

Help mij plaats voor u te maken in mijn hart.

Dan zal ik blij zijn en ook andere mensen blij maken.

Weet je al?
De naam Jezus betekent: God redt



