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Franciscaanse voettocht van La Verna naar Assisi
 19 APRIL  -  4 MEI 2014

‘Wat ons verbindt’: de wortels en overeenkomsten 

van boeddhistische en franciscaanse spiritualiteit

Assisi wordt gezien als de Europese stad van de Vrede. Het spirituele erfgoed van 

Franciscus heeft treffende overeenkomsten met de boeddhistische spiritualiteit. 

Franciscus is de beschermheilige van de ecologie, dichter, de man van liefde, vrede 

en verbroedering, onthechting, eenvoud, mildheid, aandacht en zo veel meer. De 

Boeddha is richtinggever van aandacht, mededogen, onthechting, mildheid en  

innerlijke vrede, de wegbereider om verlost te worden van het lijden. Beiden hebben 

veel gepelgrimeerd en beiden zochten de overeenkomsten tussen mensen. Ze waren 

bevlogen en betrokken leraren. Je zou Franciscus de ‘Boddhisatva’ van het Westen 

kunnen noemen. Het thema van deze tocht loopt met ons mee, in het hart, in de stilte 

van de natuur en in het delen met elkaar.

We starten in Chiusi della Verna en lopen via diverse belangrijke franciscaanse 

plaatsen zoals Monte Casale en Gubbio naar Assisi, geboorte- en sterfplaats van 

Franciscus. We lopen door het ruige landschap van Umbrië over de uitlopers van 

de Apennijnen, een prachtig stil landschap, met klimmen en dalen. De tocht is 

sober en toch redelijk comfortabel. We overnachten in eenvoudige ostello’s, kleine 

kluizenarijen, kloostertjes en een schooltje en genieten halfpension. 

Een goede conditie is gewenst. In principe dragen de wandelaars zelf hun (beperkte) 

bagage. Tijdens een eerste kennismaking kunnen afspraken gemaakt worden m.b.t. 

tot vervoer en inhoud van de tocht. 

Kosten halfpension € 710,- excl. heen- en terugreis naar Italië en excl. eventueel 

bagagevervoer. Maximaal 14 personen* o.l.v. Leo van Vegchel.

*De bedragen zijn vastgesteld in het najaar van 2013 en kunnen mogelijk enigszins afwijken. 
Bij een te gering aantal aanmeldingen komt de reis/voettocht te vervallen.



Vliegreis naar Assisi
 4 -  10 APRIL  EN 5 -  11 SEPTEMBER 2014

Waar haalt paus Franciscus zijn inspiratie vandaan? 

De verkiezing van paus Franciscus in maart 2013 bracht een heel nieuw elan in de  kerk. 

Zijn eenvoudige manier van doen heeft veel mensen nieuwe inspiratie gegeven. Waar 

heeft de paus zijn inspiratie vandaan? Wat bracht hem tot de keuze van deze naam?

Deze reizen bieden een indringende kennismaking met de wereld waarin Franciscus 

(1182-1226) en Clara (1192-1253) van Assisi leefden en met wat hen bewoog tot een 

radicale verandering van levensstijl. Behalve Assisi bezoeken we ook de franciscaanse 

plekken in de omgeving, enkele kluizenarijen in het dal van Rieti en de berg La Verna.

Het verblijf is in een allervriendelijkst hotel in Assisi zelf. De reizen worden 

georganiseerd in samenwerking met Paulus Reizen te Nijmegen. De prijs bedraagt 

€ 995,00 p.p. op basis van halfpension in een middenklasse-hotel in Assisi. 

Toeslag eenpersoonskamer € 150,-*.

Franciscaanse voettocht van Assisi naar Rome
 18 APRIL  -  9 MEI 2014

We lopen van Assisi over de Monte Subasio, door het dal van Spoleto en het dal 

van Rieti met de bekende kloosters Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo en 

Greccio richting Rome. De tocht gaat door Umbrië en ’n stukje Lazio. 

We lopen met rugzak in een kleine groep van max. 8 personen* o.l.v. Hans Luttikholt. 

Het is een pittige tocht voor geoefende lopers. Kosten worden hoofdelijk omgeslagen 

en zijn € 1040,-* excl. reiskosten van de heen- en terugreis naar Italië. In overleg wordt 

de mogelijkheid tot samen reizen naar Italië besproken.

Franciscaanse voettocht: 
kloosterpelgrimage naar Assisi

19 SEPTEMBER -  4 OKTOBER 2014

De kloosterpelgrimage naar Assisi is in meerdere opzichten adembenemend, zowel 

wat het landschap betreft als de wandelinspanningen. De tocht van La Verna naar 

Assisi duurt negen dagen. In Assisi is er tijd om weer op adem te komen en de 

balans op te maken. De pelgrim loopt niet alleen in het landschap, maar maakt ook 

een tocht naar binnen. Door als groep met elkaar te lopen, te zwoegen, te zwijgen, 

te praten, te zingen en te bezinnen is deze tocht niet alleen rijk door het uitbundige 

landschap en de kennismaking met de franciscaanse spiritualiteit, maar zeker ook 

door het delen van ieders ervaringen en inspiratiebronnen. 

De tocht begint in het oudste kapucijnenklooster van Nederland, in Velp (NB). 

We reizen met een busje via Zwitserland, waar we overnachten in een klein 

franciscanessenklooster, naar La Verna. Vandaar lopen we in negen dagen via 

pelgrimsroutes en lange-afstandspaden naar Assisi. Onderweg overnachten we 

meestal in simpele onderkomens, kloosters en kluizenarijen.  

Er wordt gezorgd voor bagagevervoer. De tocht door de bergen van Toscane en Umbrië is 

pittig. Van de deelnemers wordt een goede wandelconditie verwacht. De kosten bedragen  

€ 1050,-*, halfpension incl. heen- en terugreis met bagagevervoer onderweg.

Nieuw!
Franciscaanse voettochten Assisi-Poggio Bustone

 23 MEI -  6 JUNI 2014

We verblijven een week in de directe omgeving van Assisi en een week in Poggio 

Bustone. Gedurende de week in Assisi worden de bijzondere plekken bezocht die 

nauw met Franciscus zijn verweven: er zijn voettochten van een dag naar o.a. de 

Carceri, San Damiano, Rivotorto, Santa Maria Maddalena en Santa Maria degli Angeli. 

Vanuit Poggio Bustone maken we te voet dagtochten naar de vier kloosters in het 

Rieti-dal: San Giacomo in Poggio Bustone, La Foresta, Fonte Colombo en Greccio.

Deze tocht staat o.l.v. Hans Luttikholt en Kees van Kordelaar. Aantal deelnemers 

maximaal 14 personen*. De kosten bedragen € 750,-* en zijn excl. de reiskosten van 

de heen- en terugreis naar Italië.


