
Stilte 

die me wenkt 

Stilte 

die me lokt 

 

Kom, 

Luister, 

schep ruimte 

 

Kom, 

luister 

naar je onrust 

 

Luister, 

de stilte verwacht je 

 

 

 
(Jan van Deenen) 
 

 

 

 

In stilte luisteren naar het Woord 
dat tot mij spreekt over het geheim 
dat mijn leven draagt 
en over de weg die ik moet gaan. 

Sint Servaasklooster 14 

6211 TE Maastricht 

Telefoon: 043-3219241 

bezinningscentrum@zustersonderdebogen.nl 

www.onderdebogen.nl 

Persoonlijk begeleide retraite 

 

ONDER DE BOGEN 
 

Stilte– en Bezinningscentrum 
Maastricht 

 

 

ONDER DE BOGEN 

 

Stilte– en Bezinningscentrum 

 



Waarom luister je met meer aandacht  

naar de herrie van de wereld  

dan naar de stilte van je ziel?  

 

Nella van Weigeren 

Men kan kiezen voor een retraite van zes of 

acht dagen, maar het is ook mogelijk om 

voor een kortere periode te komen.  

Begeleiding: 

zr. Claudia Theinert 

br. Johan Muijtjens 

Datum: 

21 augustus—30 augustus 2014 

 

Kosten:  € 550,- 
* alle kamers met eigen douche/wc  

Inschrijving 

Bij voorkeur per e-mail bij  
zr. Claudia Theinert: 
e-mail: info@levensmozaiek.nl 

Vermeld naast uw naam, adres en 
telefoonnummer duidelijk welke retraite u 
wilt doen en door wie u begeleid wilt 
worden. Voeg er a.u.b. wat informatie over 
uzelf aan toe. 

Plaatsbepaling: 
 Vanwaar kom ik? 

 Waar sta ik? 

 Waarop richt ik mijn leven? 

Vragen, die zo essentieel zijn voor ons 

leven, maar meestal nemen wij de tijd niet 

om naar een antwoord te zoeken. 

Hoe kan ik de weg vinden tot mijn leven 

zoals het bedoeld is? 

Hoe kan ik groeien om steeds meer die 

persoon te worden die ik ten diepste ben? 

Hoe kan ik op het spoor komen van het 

geheim dat mijn leven draagt en dat in God 

zijn oorsprong vindt? 

 

uitnodiging: 

Je op weg begeven… een hele 

onderneming.  

Het betekent luisteren naar de vragen van 

je hart: 

 Waar leef ik voor? 

 Wat is het belangrijkste in mijn leven? 

 Wat ga ik verder met mijn leven doen? 

 Welke verantwoordelijkheid draag ik? 

 Welke plaats krijgen mijn medemensen in 

mijn leven? 

Persoonlijk begeleide retraite 
Deze persoonlijk begeleide retraite is gericht op 

het (her)ontdekken van de eigen weg, steunend 

op de wegwijzers van onderscheiding van 

Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten. 

Hij zette wegwijzers uit die ons kunnen helpen 

onze weg te vinden en te leren onderscheiden 

waar het op aankomt.  

De Stilte laten spreken 
Het belangrijkste tijdens deze dagen is het 

persoonlijk stil gebed, waarin ieder afzonderlijk 

zoekt naar de weg die God met hem of haar wil 

gaan. Daarom is er altijd volledige stilte in huis, 

ook tijdens de maaltijden. 

Er zijn geen gezamenlijke inleidingen. Iedere 

deelnemer heeft een eigen begeleid(st)er, die 

tijdens deze dagen steeds beschikbaar is om u op 

weg te helpen, te bemoedigen en eventueel te 

oriënteren.  

Viermaal per dag komt de groep samen: voor 

een eenvoudige morgendienst, een 

eucharistieviering, een uur stil gebed en een 

korte dagsluiting. 

'Het begin van alles is het 

verlangen.' (Nelly Sachs) 


