
Het wezenlijke van het Evangelie is de 
barmhartigheid. God heeft Zijn Zoon 
gezonden, God is mens geworden om 
ons te verlossen, dat wil zeggen om 
ons Zijn barmhartigheid te geven. Je-
zus zegt het duidelijk wanneer Hij Zijn 
onderricht als volgt voor Zijn leer-
lingen samenvat: “wees barmhartig 
zoals uw Vader in de hemel barmhar-
tig is” (Lc 6, 36). Kan een Christen be-
staan die niet barmhartig is? Nee. Een 
Christen moet noodzakelijkerwijs 
barmhartig zijn, want dit is de kern 
van het Evangelie.  
                   Paus Franciscus, 10-9-2014 
 
Doel van de avonden: 

 
• Verdieping van ons geloof 

 

• In het praktische handelen  
van mensen Christus zelf zien 
 

• In de (lijdende) medemens 
Christus zelf leren zien 
 

• De zeven werken van barm-
hartigheid vanuit het evangelie 
toelichten en verwoorden 
 

• Mensen ontmoeten en leren 
kennen die de concrete werken 
van barmhartigheid verrichten 
 

• Ons afvragen waar/hoe wij 
werken van barmhartigheid 
kunnen doen 
 

• Gesprek en uitwisseling met 
gelijkgestemde, zoekende 
mensen op de weg naar Chris-
tus 

 “Al wat gij gedaan hebt 
voor een dezer geringsten 

van mijn broeders 
hebt gij voor Mij gedaan.” 

Mt 25, 31-46 
 

 
Opbouw van de avonden: 

 

• Vanaf 19.45 uur: welkom 
     in Regina Carmeli (Teresazaal) 
 

• 20.00 uur: welkomstwoord, 
gebed en het pelgrimslied 
 

• Barmhartigheid in de Bijbel 
 

• Getuigenis van mensen die 
zich inzetten in onze samenle-
ving om mensen bij te staan 
 

• Uitwisseling in kleine groepjes,  
vragen opschrijven 

 

• Pauze met koffie en thee 
 

• Plenair:  
reactie op onze vragen 
 

• Gebedsdienst in de kapel  

Van harte welkom! 
 

Deken W. van Rens, rector R. Goertz, 
zr. M. Gisela, zr. M. Renata, 

Rini van de Geer, Rian Verbeek, 
Nic Beckers, Ben Scholte, 

 Hub Vossen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Meer informatie, inschrijving:  
 
Zr. M. Gisela  
Bezinningshuis ‘Regina Carmeli’ 
Kollenberg 2 
6132 AL Sittard  
 

Tel. 046  457 09 93 
 

Email: regina.carmeli@carmeldcj.nl 
www.reginacarmeli.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Data:  
 

13 januari:   De hongerigen voeden 
 

10 februari:  De naakten kleden 
 

10 maart:   De zieken verzorgen 
 

14 april:   De vreemdelingen  
                                        herbergen  
 

12 mei:   De gevangenen bezoeken 
 

9 juni:   De dorstigen laven 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moeder Maria- Teresa 
van de H. Jozef: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bezinningshuis Regina Carmeli  
in samenwerking met 
Sittardse Parochies 

 

“Pelgrim, ontmoet 
Mij in de ander!” 

 

 
 

 
 

De zeven werken  
van  

barmhartigheid 
 

Januari - juni 2015 
6 avonden (2e dinsdag) 

19.45 – 21.45 u. 

 
Pelgrimstocht der mensen; 
veertig jaar woestijn, 
onvervulde wensen,  
‘t Land zal heerlijk zijn! 
Wie aanhoort ons bidden,  
wie ziet naar ons om? 
God, trek in ons midden;  
kom Heer Jezus kom. 
God, trek in ons midden;  
kom Heer jezus kom. 
 
 
Vrucht van eenzaam sterven,  
‘t leven overwon! 
Wij gaan ‘t Land nu erven,  
God is zelf haar zon. 
Trekkers vol vertrouwen,  
werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan ‘t bouwen,  
‘t nieuw Jeruzalem. 
God is zelf aan ‘t bouwen, 
‘t nieuw Jeruzalem. 
 

Barmhartigheid  
verandert hart en leven, 

kan iemand  
nieuw leven geven… 


