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Op weg naar Pasen -  

Ontvang vergeving van God. 

 

 

Extra aandacht voor God. Dat is 

het doel van de actie ‘24 uur 

voor de Heer’. 

Op weg naar Pasen heeft paus 

Franciscus de vierde zondag van 

de veertigdagentijd wereldwijd 

een betekenis gegeven als dé 

gunstige gelegenheid om de 

biecht als sacrament van de 

goddelijke barmhartigheid weer 

een meer centrale plaats te 

geven in het leven van de 

gelovigen. 

“Laten wij opnieuw het 

sacrament van de verzoening 

met overtuiging in het 

middelpunt plaatsen, omdat dit 

het mogelijk maakt de grootheid 

en barmhartigheid van God 

werkelijk te ervaren. Voor iedere 

boeteling zal het een bron zijn 

van ware innerlijke vrede.” 

(paus Franciscus) 
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Molenstraat 7 

9220 Moerzeke 

Tel. 052/47 81 95 

 

E-mail:  

priester.poppe@edpnet.be 

 

 

Website:  

www.edwardpoppe.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info en aanmelden van groepen: 

Rector Edward Janssens 

GSM 0475/69 25 59 

E-mail: eduard.janssens6@telenet.be 



 

 

In het heiligdom  

van de  

Zalige priester  

Edward Poppe 

bieden wij  

het volgende 

programma  

aan 

 

12u00  

De Engel des Heren, 

kerkelijk middaggebed 

 

 

16u00  

Rozenkransgebed 

 

 

16u30  

Kerkelijk avondgebed 

 

 

17u00  

Eucharistieviering 

 

 

18u00 

Einde van de 

‘24 uur voor de Heer’ 

 

 

 
 

 

Zaterdag  

30 maart 2019 
 

9u00   

Uitstelling H. Sacrament en  

kerkelijk morgengebed 

 

09u30   

Gelegenheid tot  

gesprek en/of biecht,  

gedurende de hele dag  

 tot voor de Eucharistie  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


