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FRANCISCUS ALS NAR VAN GOD
Op 28 oktober organiseert de Franciscaanse Beweging 
een studie- en bezinningsmiddag over Franciscus als 
nar van God. Franciscus was een troubadour voor God 
die zong als een reizende minstreel uit de middeleeu-
wen om zijn vreugde uit te drukken. In de verhalen 
over zijn leven lees je hoe authentiek hij zijn wijze 
van leven uitbeeldde: hij sprak in zijn ondergoed; hij 
liet een medebroeder ronddraaien om hen de weg 
te wijzen; hij voegde as toe aan zijn eten; hij raapte 
regenwormen op.
Een clown of nar is verwonderd, nieuwsgierig naar wat 
komen gaat en nieuwsgierig naar de ander. Waarom 
speelde Franciscus de nar? En hoe is het gesteld met de 
dwaas in onszelf? 

PROGRAMMA
12.30 uur: inloop met koffie en thee
13.00 uur: woord van welkom
13.05 uur: inleiding Peter Vermaat
14.00 uur: pauze
14.15 uur: inleiding Laurence Quetel
15.20 uur: eerste workshopronde
16.25 uur: tweede workshopronde
17.20 uur: afsluiting

WORKSHOPS
Laurence Quetel, ook wel bekend als clown Holala, 
speler in binnen- en buitenland en onder meer werk-
zaam bij Stichting Cliniclowns, geeft deze middag een 
workshop clownery.

Dichter-verteller en theoloog Peter Vermaat gaat nader 
in op aspecten uit zijn inleiding. Franciscus als een 
nieuw soort dwaas staat in de traditie van de dwazen 
om Christus’ wil, waar Paulus over spreekt (1 Kor 4,10). 
Een traditie waar bij hen het besef doorbreekt dat de 
jas van het dagelijkse leven hen niet meer past. We 
komen ten slotte uit bij Franciscus’ houding tegenover 
mensen en dieren.

Hubert Bisschops, theoloog en redactielid Franciscaans 
Leven, neemt ons mee in verhalen uit de bronnen 
waarin Franciscus als ‘nar’ optreedt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: vrijdag 28 oktober 2022
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur
Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissin-
gel 11, ‘s-Hertogenbosch
Kosten: € 25,- (€ 15,- voor FB-leden)
Aanmelden: via shop.franciscaansebeweging.nl

Van der Does de Willeboissingel 11 
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
instagram @vredeenallegoeds

De Franciscaanse Beweging verspreidt 
het gedachtegoed van Franciscus en 
Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden 
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en 
vredelievend biedt de FB ontmoeting, 
bezinning en verdieping middels activi-
teiten, studie en publicaties. Met respect 
voor de ander en voor natuur en milieu 
zet de FB zich in voor een samenleving 
waarin macht, bezit en succes niet 
leidend zijn en waarin voor iedereen een 
plaats is. Een wereld van vrede en alle 
goeds.
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