
Waar ligt Banneux, wat is Banneux? 
 
- In Banneux, gelegen in de  
Belgische Ardennen, is Maria in 1933 meerdere  
malen verschenen aan een 
13-jarig meisje: genaamd Mariette Beco. Maria 
vroeg, om haar handen in een plas water te 
steken, die uit een bron opborrelde, en zij zei: 
“Deze bron is mij voorbehouden …. voor de 
zieken.”  Dit was het begin van Banneux als 
bedevaartplaats.  
 
- Op 15 augustus 1933 werd in de tuin van de 
familie Beco een kleine kapel gebouwd, welke nu 
als verschijningskapel dienst doet. Naar 
aanleiding hiervan zijn er in de afgelopen jaren 
diverse wonderen gebeurd. U kunt dat zien in 
deze kapel aan de vele wandtegeltjes en krukken, 
welke door gasten, die genezing hebben mogen 
ervaren, als dank geschonken zijn.  
 

 
In 1952 heeft de bisschop van Luik 

de verschijningen in Banneux officieel erkend. 

- Elk jaar komen vele pelgrims naar Banneux 
toe, om kracht en troost te zoeken bij 
Maria. Gasten die voor de eerste keer zijn 
mee geweest, willen graag vaker mee. Vooral 
degenen die dagelijks in een verzorgings- of 
verpleeghuis verblijven, zeggen dat ze na 
een bezoek aan Banneux hun accu weer 
hebben opgeladen en er weer een tijd mee 
vooruit kunnen. 
 

 
 
- In een tijd van minder tijd voor elkaar, 
ervaart men een bezoek aan Banneux als een 
verademing! Men voelt zich één grote 
familie. Samen eten, drinken, bidden, maar 
ook lachen en soms een traantje wegpinken 
hoort er bij.  
 

De organisatie. 
 
- Vanuit Nederland worden er door de 
bisdommen elk jaar bedevaarten 

georganiseerd. Per triduüm kunnen 220 gasten en 
ongeveer 100 vrijwilligers in Banneux logeren. 
De gasten verblijven 3 volle dagen in Banneux + 2 
reisdagen (= 4 overnachtingen).  
 
- De gasten slapen op 2 persoons-kamers welke 
voorzien zijn van een aparte badkamer met toilet. 
Daarnaast zijn er ook enkele kamers voor 1 gast. 
Maar er zijn ook kamers voor 3, 4 of 5 gasten; 
ideaal voor kleine groepen, die samen willen 
reizen. Indien nodig, zijn er slaapkamers voorzien  
van diverse hulpmiddelen zoals hoog-/laagbedden, 
papegaaien etc. Ook zijn er tilliften aanwezig om 
gasten die niet of moeilijk kunnen lopen, toch 
makkelijk in en uit bed te krijgen. 
 
- De vrijwilligers zorgen gedurende de 5 dagen 
dat men in Banneux verblijft, voor de complete 
verzorging van de gasten. Zij verstrekken eten en 
drinken, houden de slaapkamers en badkamers 
schoon, brengen de gasten naar de kerkdiensten, 
maar gaan ook op verzoek van de gasten met hen 
wandelen of  winkelen. ’s-avonds kan een kaartje 
worden gelegd en kunnen er spelletjes worden 
gedaan etc.  
Tijdens de nachten is er de nachtdienst aanwezig 
die de gasten, indien nodig verzorgt en met een 
woordje klaar staat.  
 

Tijdens uw verblijf in Banneux is er ruim 
voldoende gelegenheid om een van de leden van 

het pastorale team te spreken. 
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Er is elke dag een eucharistieviering. 
 

Globale reisomschrijving triduüm:  
 
1e dag: op de heenreis, verzamelen alle gasten en 
vrijwilligers zich op diverse opstapplaatsen en 
reizen per bus naar een centrale verzamelpunt, 
waar een lunchstop is. Men nuttigt er een 
broodmaaltijd. Daarna vervolgt de reis naar 
Banneux waar men in de namiddag aankomt.  
 
2e dag: in de ochtend is er een kruisweg, de 
dagelijkse ziekenzegening is om 15.00 uur. 
’s avonds is er een kaarsenprocessie, welke in de 
grote kerk eindigt met een Mariahulde. 
 
3e dag: er vindt een internationale 
Eucharistieviering plaats waarbij veelal een 
(hulp)bisschop aanwezig is.  
 
4e dag: ’s-morgens is er een boeteviering waarbij 
gelegenheid is om te biechten. Verder is het een 
rustige dag. De gasten hebben veel vrije tijd om 
te gaan wandelen, winkelen etc. ’s Middags wordt 
het triduüm  afgesloten met de handoplegging.  ’s 
Avonds is er een “bonte avond” met een loterij. 
 
5e dag: De terugreis: In de ochtend vertrekken 
we naar Nederland. Onderweg  krijgt u een lunch 
aangeboden en daarna wordt u teruggebracht 
naar de plaats waar u de eerste dag bent 
opgestapt. 

 
 
 
 

In Banneux gebeurt soms een wonder, 
maar dagelijks zijn er vele kleinere 

wonderen te bespeuren. Mensen die weer 
energie opdoen om het lijden, wat hun 
soms zwaar valt, te kunnen aanvaarden, 

dragen en te kunnen doorstaan! 
 

 
 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op 
met de contactpersoon : 
 

 

 
Banneux 

een ontmoeting 
met Maria 
met mensen 

 
 

Bedevaart van bisdom Den Bosch: 
* in 2023: 1 t/m 5 sept 

* in 2024: 30 aug t/m 3 sept 

Caritas Banneux bisdom Den Bosch 
Contactpersoon: Wil Verhoeven 

Hortensiastraat 49 
5644 KN Eindhoven (06 44248810) 

email: w.verhoeven2@chello.nl 


