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Het Internationaal Eucharistisch Congres dat in
1924 in het Olympisch stadion van Amsterdam
plaatsvond is een belangrijk moment in de katho-
lieke emancipatie van Nederland. De Mirakelstad
Amsterdam was een logische locatie voor dit con-
gres, maar katholieken waren nog amper geac-
cepteerd en vertegenwoordigd in de maatschap-
pelijke bovenlaag van ons land en er waren ook
nog wettelijke beperkingen op geloofsuitingen
waarmee bij de uitvoering van het congres reke-
ning gehouden moest worden.

Uiteindelijk werd deze eerste katholieke massa-
manifestatie een groot succes. Door het innova-
tieve gebruik van luidsprekers was het con-
gres voor de vele deelnemers goed te volgen. Bui-
tenlandse gasten genoten dagenlang de gastvrij-
heid van Amsterdamse katholieke bevolking die
o.a. door het bijwonen van lezingen, H. Missen en
concerten in de vele kerken en kloosters van onze
stad en door het versieren van de katholieke
volksbuurten aan het congres deelnamen.

Nederlandse katholieke kunstenaars werden ingezet voor de promotie van het congres en kregen zo
voor het eerst een (inter)nationaal podium. Nieuwe technieken werden ingezet om het congres ook
onder de aandacht te brengen van katholieken elders in Nederland.

Daaraan danken we een stomme film, die tijdens de lezing op 21 mei voor het eerst sinds jaren weer
een keer te zien zal zijn. De film geeft behalve een indruk van het congres ook een indruk van het
Amsterdam van de jaren twintig. Door de film te combi-
neren met een filmpje van de intocht van kardinaal Van
Rossum in Amsterdam ter gelegenheid van het congres,
is een film met een totale lengte van 40 minuten ont-
staan.

De film zal worden ingeleid door Maurice Essers, expert
in de geschiedenis van katholiek Amsterdam. Daarna
wordt de film getoond waarbij Maurice een toelichting
zal geven bij de getoonde beelden.

Waar: Ontmoetingscentrum O.L.Vrouwekerk
Keizersgracht 218 B, Amsterdam

Wanneer: Dinsdag 21 mei, 20.00 - 21.30 uur

Toegang: Vrij, vrijwillige bijdrage welkom




