
Voordat Jezus van de Hemel  
naar de aarde kwam, 

had Hij het heerlijk bij God de Vader. 

WIE IS JEZUS? 

Jezus houdt zoveel van de mensen, 
dat Hij voor ons naar de aarde kwam. 

Als een baby’tje. Zó klein. 

Als God weet Hij alles en kan Hij alles. 
Maar Hij had het koud in de kribbe. 

Hij weet wat honger is en pijn.  

Als je met je hart luistert, 
hoor je dat Jezus fluistert: 

Ik hou van jou, hou jij van Mij? 


