Ken jij het Wees gegroet Maria al?

\'., ' Wees gegroet Maria,

4 vol van genade,
de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende

onder de vrouwen

en gezegend is Jezus,

de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Vragen?
mail naar info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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Een oorlogskind zijn is niet fijn!
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Achmed van 10 weet er alles van!
Vorig jaar was hij steeds erg bang, want
er vielen bommen op zijn stad Homs.

Nu woont hij al ruim een jaar in een tent
in Libanon, in een overvol
vluchtelingenkamp. Hoe lijkt je dat?

Weet je dat ...

jij kunt helpen door te bidden voor oorlogskinderen en voor vrede
+ iets over hebben voor een ander precies is wat Jezus vraagt
+ met Maria bidden extra sterk is

Het rozenkransgebed is een gebed voor vrede

Dat heeft Maria in Fatima (een dorp in Portugal)
gezegd tegen drie herderskinderen.

Bij elk kraaltje van deze ketting hoort een gebed:
+ Onze Vader: bij de grotere kraaltjes
+ Wees Gegroet Maria: bij de tien kraaltjes

Maria vraagt ons om dit gebed vaak te bidden.

Ga naar www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
voor een filmpje over Achmed en het waargebeurde verhaal van Fatima
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In oktober bidden voor oorlogskinderen - doe je mee?

Marijke bidt de hele maand voor oorlogskinderen.
Op zondag 18 oktober gaan = 1 miljoen kinderen
uit heel veel landen bidden voor vrede.

Met éen Tientje bun jo o meedoen:

1x Onze Vader
(na het kruisje)
en

10x Wees gegroet Maria
(op de blauwe kralen)

GRATIS VOOR JOU: rozenkransje of armbandje voor het Tientje
Meld je snel aan op kinderenbiddenvoorkinderen.nl, want op = op.
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