
 

Moederdag voor Maria 
zondag 12 mei 

 
Lieve Moeder Maria, 

 

Vandaag op Moederdag geef ik u een mooie roos van gebed: 

een Weesgegroet om u te bedanken  

dat u altijd bidt voor al uw kinderen en ook voor mij. 

 

Wees gegroet Maria,   

vol van genade,  

de Heer is met u.  

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  

en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.  

 

Heilige Maria, Moeder van God,  

bid voor ons, zondaars,  

nu en in het uur van onze dood.  

Amen.  
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Geef het aantal rozen van gebed door op kinderenbiddenvoorkinderen.nl  

Samen geven we Maria dan een superboeket op Moederdag! 


