
 
 
 
 
 
 
 
Dierbare biddende Moeders, 
   
In de katholieke Kerk wordt 2024 een jaar van gebed.  

Wij als biddende moeders geloven in het gebed voor onze kinderen. We bidden elke week voor hen 
en voor alle kinderen van de hele wereld. 

We bidden samen en daardoor weten we: we zijn niet alleen. Er gaat een 24 uurs gebed voor onze 
kinderen door de hele wereld, omdat we horen bij de wereldwijde gemeenschap van Mothers 
Prayers. Als wij slapen bidden moeders aan de andere kant van de wereld voor onze kinderen   Ieder 
uur wordt er vol vertrouwen en in overgave aan Gods Wil voor onze kinderen gebeden. 

We voelen de kracht van ons gebed en ervaren Gods nabijheid en Zijn grote liefde voor ons en onze 
kinderen, steeds meer. We helpen elkaar, in onze gebedsgroepen, om trouw bij elkaar te blijven 
komen en te volharden in ons gebed.    

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogenoemd Jubeljaar of Heilig 
Jaar gehouden Als voorbereiding hierop heeft het voorgaande jaar een thema gekregen Het 
jaarthema voor 2024 is het gebed. U zult er vast meer van horen vanuit uw bisdommen en uw 
parochies. Het thema van het jubeljaar 2025 zal zijn : Pelgrims van hoop. 

Laten we proberen om in het jaar 2024, ijveraars voor het Biddende moeders gebed te worden. Met 
het gebedenboekje in onze handen. Het kleine zo dierbare boekje, waarvan de gebeden vanuit ons 
hoofd, in ons hart zijn gekomen 

In de bijlage vindt u de uitleg over de 3 dagen van gebed en het schema van de 3 dagen van gebed 
voor 2024. Wij willen de dagen graag aan u bekend maken en ook de voorgestelde lezingen, U kunt 
zelf ook lezingen uitkiezen. En u kunt ook alleen bidden in 
verbondenheid met alle biddende moeders 
wereldwijd                                                                                                      

Prijs God voor alle zegeningen die Hij geeft door Biddende Moeders, door onze gebedsgroepen en 
onze vriendschappen. 

Wilt u als leidster van de gebedsgroep nagaan of de brief bij alle moeders terecht is gekomen en deze 
zo nodig zelf verspreiden?                                                                                                                                     
Hartelijke groet en moge God u zegenen en u behoeden, 

                                                                                                                                                                                      
                
Namens de stichting Mothers Prayers Nederland,                                                                                         
Christine van Laar-Witte, Land coördinator 
 



Voor degenen in Mothers Prayers voor wie dit nieuw is: We reserveren 3 dagen per 3 maanden 

om, indien mogelijk, enige tijd samen te komen in onze gebedsgroep om te bidden.                                                                        

De 1 e dag is onze dag van persoonlijk berouw. De 2 e dag staan we, bij wijze van spreken, in de 

tussenruimte (tussen onze kinderen en degenen met wie zij te maken hebben) en bidden we voor 

allen wier activiteiten, op wat voor manier dan ook, onze kinderen treffen zoals: drugs, 

pornografie, de media, voor leraren die hun positie misbruiken, internet, popzangers ect. We 

vragen de Heer hen te vergeven en hun harten te veranderen. De 3 e dag is de dag van vreugde, 

danken en prijzen. Sommigen vragen zich af: hoe breng je de tijd door deze dagen? Dat hangt 

echt helemaal af van de individuele gebedsgroep. Ik begrijp dat het voor een moeder onmogelijk 

is om 3 dagen haar gezin te verlaten, maar het zou goed zijn als zij toch wat tijd door zou kunnen 

brengen met haar gebedsgroep, of alleen, in gebed verbonden met alle Mothers Prayers leden van 

de wereld. We kunnen bijvoorbeeld op de eerste dag een tijdje stil worden en de H. Geest vragen 

om ons de fouten en tekorten te doen inzien, waar we ons niet van bewust zijn   

Een getuigenis over de 3 dagen van gebed:  
“We bidden al veel jaren uit het gebedenboekje en ik heb het altijd een voorrecht gevonden 
mee te mogen bidden met de 3 dagen van gebed. 
 Ik ben nu op het punt dat ik besef dat de wijze waarop wij hebben leren bidden in Mothers 
Prayers mijn geloof in God, heeft gebracht tot: Hem de eerste plaats in mijn leven geven.  
Ik kijk terug op de bijzondere weg die ik heb afgelegd een innerlijke, persoonlijke reis   – een 

vreugdevolle– waar niemand anders, dan alleen God, bij betrokken heeft kunnen zijn .Ik  verheug 

me op een nog mooiere reis . Onze God is verbazingwekkend!   

Lezingen zijn aanbevolen door het Solaceteam van Frankrijk,  

26– 28 JANUARI 2024 

Vrijdag: Boek Wijsheid van Jezus Sirach 48;17-21                                                                                           

Zaterdag Het boek Judit 11; 1-7                                                                                                            

Zondag Jesaja 1;18-20 

29-31 MAART 2024 

Vrijdag: Matteüs 2 ;7-12                                                                                                       

Zaterdag: Tweede Boek Koningen 12;1-9                                                                                                                    

Zondag: boek Ester Aanvulling G ;1-11(de droom van Mordekai) 

De lezingen zijn aanbevolen door het Solaceteam van Australië,  

28-30 JUNI 2024 

Vrijdag: De Psalmen 139;23-24 

Zaterdag: De eerste brief aan Timoteüs 2;1-2 

Zondag: Jeremia 33;11 

 

27 - 29 SEPTEMBER 2024          

Vrijdag: De eerste brief van Johannes 1;9 

Zaterdag: De brief aan de Efeziërs 6;12 

Zondag: De Psalmen 100;4-5 
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