Een waardenvol wezen

Elke morgen Welkom in “De Bron”

stel ik me voor

hoe waarden

vragend voor me staan.

Ze zoeken naar hun vorm in mij.
Ze staan voor mijn deur:

of ik open wil doen? ~ Bezinningsdagen 2009/2010

Elke morgen is een vraag aan mij.
Kan een morgen vragen?

Kunnen waarden spreken?

Stel ik de vraag

of wordt diep in mij

een vraag gesteld?

Wordt ik niet het meest aandachtig
als ik waarden zie

als wensen van een wezen

dat mij nodig heeft, mij roept,

om zijn dromen waar te maken

Op mijn manier,

nu, hier?

Paula Copray




Algemene informatie

Wij nodigen je van harte uit voor bezinningsdagen in
“De Bron”. In gesprek en via creatieve verwerking hopen

we elkaar te inspireren en ons leven te verdiepen.

De zaterdagen kunnen afzonderlijk worden gevolgd, maar
als je voor alle zaterdagen wilt inschrijven vragen wij je
om er drie te kiezen als eerste keuze en voor de twee

andere kom je dan op de wachtlijst.
Aantal deelnemers: maximaal 20

Tijd: aankomst tussen 9.30 uur en 10.00 uur
programma tot 16.30 uur.

Kosten: € 17,00 per zaterdag.

De kosten mogen geen beletsel zijn voor deelname.

Wil je je eigen lunchpakket meenemen?
Voor koffie/thee en soep wordt gezorgd.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij:
Zr. Maria Smelter
e-mail: mariasmelter@hetnet.nl

Clarissenklooster “De Bron”
Waterstraat 141

6541 TE NIJMEGEN

Tel.: 024 3782904

Programma

7 november 2009

“Blijf God zoeken en je ziel zal leven.”

We staan stil bij het verlangen in ons leven aan de
hand van psalm 14 van Franciscus.

zr. Beatrijs Corveleyn en zr. Hannah van Ginkel

12 december 2009
“Spiritualiteit van het alledaagse.”
Over het buitengewone van het gewone leven.

zr. Ria van Dinther en zr. Clara Heymans

. 27 februari 2010

“In de stilte 1s verrassend veel hoorbaar.”
Over de betekenis van stilte in ons leven.

zr. Ria van Dinther en zr. Hannah van Ginkel

. 20 maart 2010

“Tot in het hart van de wereld”
Leven vanuit je hart (psalm 7 van Franciscus)

zr. Beatrijs Corveleyn en zr. Clara Heymans

. 10 april 2010

“Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden?”
99 namen van God.

zr. Maria Smelter en An Rouw



