Dag dertiger (m/v)!

Van harte welkom bij ons weekend in Megen van 7 — 9 mei a.s. speciaal voor dertigers (30-39
jaar) met verdieping & ontspanning rond het thema:

Mooi mens zijn
Programma

Vrijdag 7 mei

20.00 uur: start van het weekend. Ben je eerder in Megen dan kun je meebidden in de
kloosterkerk (18 uur) en aan de avondtafel meedoen (18.30 uur).

Voor de kennismaking vragen we je een foto mee te nemen (uit krant of tijdschrift, van het
internet of zelf gemaakt), die je onlangs echt geraakt heeft.

21.50 uur: dagsluiting.

22.00-23.00 uur: recreatie.

Zaterdag 8 mei

7.30 uur: ochtendgebed.

8.00 uur: ontbijt in stilte. Als klaar bent kun je de refter verlaten en even je bord en bestek in
de keuken afwassen.

8.45-10.30 uur: Film “Son of man” (film over Jezus in de context van een township in Zuid-
Afrika) met een afsluitend moment in stilte om op te schrijven wat je raakte.

10.30 uur: koffie/theepauze.

11.00-12.00 uur: nagesprek over de film.

12.15 uur: middaggebed.

12.30 uur: brood & soep & afwas.

14.00-15.30 uur: we gaan twee aan twee naar buiten om foto’s te maken rond het thema “mooi
mens zijn” m.b.v. digitale camera’s. Bij thuiskomst graag je foto’s inleveren bij Br. Fer.
15.30 uur: koffie/theepauze en vrije tijd.

17.45 uur: stille aanbidding.

18.15 uur: broodmaaltijd en afwas.

19.15 uur: vertrek naar de zusters clarissen voor de vigilieviering om 19.30 uur.

20.00 uur: koffie/theepauze.

20.30 uur: we bekijken de gemaakte foto’s van vanmiddag.

21.50 uur: dagsluiting.

22.00-23.00 uur: recreatie.




Zondag 9 mei (moederdag!)

Tussen 8.00-9.00 uur : vrij ontbijt.

9.00 uur: kamers schoonmaken.

9.30 uur: eucharistieviering.

10.30 uur: koffie/theepauze.

11.00 uur stil wandgesprek rond het thema “mooi mens zijn”.
12.15 uur: middaggebed.

12.30 uur: warme maaltijd en afwas.

13.30 uur: afsluitend gesprek: wat neem je mee van dit weekend?
14.30 uur: afscheid.

Praktisch:

1) Welkom bij de minderbroeders franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen. 0412
—465770. Reis naar station Oss (niet Oss-west) en neem de laatste buurtbus (nr 296,
gaat om 18.05 uur) of neem een treintaxi.

2) Kosten deelname € 50,00 voor het weekend. Giro: 10 77 240, communiteit
franciscanen, Megen.

3) Meld even of je vegetarisch bent of een dieet hebt.

4) We hebben vier lange bedden (2 meter). Laat even weten of je graag een lang bed
hebt. Wil je een slaapzak of lakens meebrengen? Sloop en handdoeken hebben we
hier.

5) Graag een digitale camera meenemen als je die hebt. Stuur het type fotokaartje even
door a.u.b.. Mariette neemt een cardreader mee.

6) Aanmelden bij Br. Fer graag via reijkenofm@hetnet.nl en voér 30 april.

7) Er is ruimte voor negen deelnemers. Inmiddels zijn er al drie aanmeldingen.

Van harte welkom en vrede en alle goeds!

Mariette Fleur ofs en Fer van der Reijken ofm



