INBEGREPEN

- Half pension vanaf avondmaal eerste dag tot en
met ontbijt laatste dag;
logies op basis van comfortabele tweepersoons-
kamers in 3- en 4-sterrenhotels;
uitgebreid ontbijtbuffet en 3-gangen avondmaal
met menukeuze en saladbar;

- alle taksen en diensten hotel-, restaurant en
autocarpersoneel;
heen- en terugreis plus alle excursies met eigen luxe
viersterren touringcar met airco, bar, toilet en video
of DVD;

« verzekering als autocarpassagier en Garantiefonds.

NIET INBEGREPEN

« Toeslag éénpersoonskamer voor zover beschikbaar;

- alle toegangsgelden;
persoonlijke uitgaven als tafeldrank, verteer,
vrijblijvende extra’s enz;

- gebeurlijk verplichte buitenlandse begeleiding;

- facultatieve toeslag annulatie en reisbijstand-
verzekering: 24,00 €.

REISDOCUMENTEN: Identiteitskaart

Nederlandse begeleiding

Geboren als Francesco Forgione in 1887, kwam Pater Pio in 1915 terecht in San Giovanni
Rotondo ter genezing als patiént met longtuberculose. Hier kreeg hij ruim 90 jaar geleden
de zichtbare wondtekenen (stigmata) in de bedevaartskerk Santa Maria delle Grazie. Hier
stierf hij ook op 23 september 1968 in het klooster der Capucijnen. De reputatie van zijn
wonderbaarlijke genezingen maakten van San Giovanni nog meer een pelgrimsoord.

"Assisi”

V6or je in het verre Apulié naar Pater Pio trekt, is het logisch van eerst Sint-Franciscus en
Santa Chiara in Assisi te bezoeken. Zeker de moeite waard zijn de basiliek van Franciscus
en de kerk van Santa Chiara.

“Loreto”

Dit eeuwenoude omwalde stadje op onze terugreis is een door de ltalianen erg geliefde
Maria-bedevaartsplaats. Na de verovering van Palestina door de Mohammedanen zouden
"engelen”in 1294 het geboortehuisje van Maria, de “Santa Casa’, hierheen hebben over-
gebracht. Dit is nu een prachtig heiligdom: het “Santuario della Santa Casa”.

“Manoppello”
Manoppello : bezoek aan de “sluier” of “zweetdoek van Veronica“, waarop een afbeelding
van het gezicht van Jezus te zien is.

“Padua”
Hier vindt men de grote basiliek toegewijd aan de H. Antonius met zijn prachtige graftombe.
In de kapel van de relikwieén worden zijn spraakorganen vereerd.

We verblijven in zeer goede drie- en viersterren hotels. Overal comfortabele kamers met
TV, telefoon, enz... en badkamer met bad/douche en toilet. U ontvangt een volledige
hotellijst na afrekening eindsaldo.

Ons verblijfshotel te
San Giovanni Rotondo
Hotel Villa Eden ****

Dit 4 sterrenhotel is gelegen in het hart
van San Giovanni Rotondo, op slechts
enkele passen van het heiligdom. Het
biedt u al het comfort van deze categorie
met vooral aandacht voor de klantvrien-
delijkheid. De gezellige kamers stralen een
warme gastvrijheid uit. Een gastronomisch
restaurant met panoramisch uitzicht: in
het noorden kijkt men op het heiligdom
van Pater Pio, in het zuiden heeft men zicht
op de Golf van Manfredonia. Ontbijtbuffet
en 3 gangen avondmaal.




Dag 1: Opstapplaatsen. Ontbijtgelegenheid. Via Aarlen, Straatsburg en Basel naar Chiasso: half
pension.

Dag 2: Chiasso-Milano-Bologna-Assisi. Bezoek aan de basiliek S.Franciscus, waar in de crypte de
stoffelijke resten van Sint Franciscus worden vereerd. De wanden en de gewelven van de beneden-
kerk zijn bedekt met fresco’s. De bovenkerk is beroemd om de 28 door Giotto geschilderde fresco's,
die het leven van Sint Franciscus afbeelden. Een ander te bezoeken kerk is Santa Chiara met de
graftombe van de heilige Clara en met de Cappella del Cocifisso waarin het kruisbeeld te zien is
dat tot Sint Franciscus sprak. Indien de tijd het toelaat bezoeken we de grote basiliek S.Maria degli
Angeli, gelegen in de vlakte beneden Assisi. In de basiliek worden vereerd het” kapelletje van de
“Porziuncola” waarin Franciscus met zijn broeders samenkwam en ook de “Cappella del Transito”
die op de plaats staat waar Franciscus stierf. Half pension in Assisi.

Dag 3:Via Foligno langs Macerata naar Civitanova aan de Adriatische kust. Over de kustautostrade
langs de zee naar Loreto, gelegen in de Marche (bezoek). In de grote basiliek binnen de oude om-
walling wordt volgens een oude traditie de woning van Maria, “het Heilig Huisje van Nazareth”,
vereerd. Het"Heilig Huisje"werd door ridders die"Angeli”(=engelen) heetten per schip vervoerd maar
volgens de legende door “engelen”langs de lucht overgevlogen. We bewonderen de met fresco's
beschilderde koepel, aan de buitenmueren de prachtige marmeren bekleding met voorstellingen
uit het leven van Maria en het beeld van Maria uit cederhout van Libanon. Rond het huisje openen
zich negen kapellen met mooie fresco’s. Verder naar San Giovanni Rotondo. Half pension.

Dag 4: Ganse dag bezoek aan San Giovanni Rotondo. De oude kerk (la chiesa antica), gelegen
naast het klooster van de Paters Capucijnen met het houten kruisbeeld waarvoor Pater Pio op 20
september 1918 de wonden van Christus ontving.

De kerk van Santa Maria delle Grazie uit 1956 gelegen naast de oude kerk met kostbare mozaieken
en glasramen en in de crypte de indrukwekkende marmeren graftombe van Pater Pio. De nieuwe
kerk van Pater Pio (la chiesa nuova), een prachtig, groots en modern ontwerp van de beroemde
architect Renzo Piano en met religieuze kunstwerken van vermaarde hedendaagse kunstenaars.
We bezoeken verder het klooster waarin herinneringen aan Pater Pio worden bewaard (o0.a. zijn cel,
zijn sandalen, het beddenlaken en de handschoenen die de stigmata van de handen bedekten) en
de monumentale kruisweg met 14 bronzen staties en een bronzen beeld van Pater Pio, gemaakt
door de bekende beeldhouwer Messina. Half pension in San Giovanni Rotondo.

Dag 5: Uitstap naar Promontorio del Gargano met bezoek aan Monte Sant’Angelo met Sanctu-
ario di San Michele is gelegen op het Gargano schiereiland op 800m hoogte boven de havenstad
Monfredonia. Het stadje Monte San’Angelo was vroeger een stopplaats voor kruisvaarders op weg
naar het heilig land. In de grot werd een grotkerk uitgebouwd. Langs een majestueuze marmeren

trap daalt men af naar de grotkerk. De wijk“Juno”met witgepleisterde huizen gebouwd tegen de
helling is de middeleeuwse kern van het stadje. Terug naar San Giovanni Rotondo. Half pension.

Dag 6: Langs het Mare Adriatico naar Manoppello gelegen in de bergachtige streek van de Abruzzi.
Bezoek aan de “sluier” of “zweetdoek van Veronica “, waarop een afbeelding van het gezicht van

F

Jezus te zien is. Deze doek was eeuwenlang zoek. Dit geheimzinnig
doek van mosselzijde werd ontdekt in het kleine dorp Manoppello
gelegen in de bergachtige streek van de Italiaanse Abruzzen. We
weten nu hoe Jezus eruit zag. Deze opzienbare ontdekking heeft
ook de belangstelling gewekt van paus benedictus XVI, die het dorp
Manoppello heeft bezocht.'s Namiddags verder via Ancona en Rimini
naar Imola. Half pension.

Dag 7: Via Bologna en Ferrara naar Padua. In Padua werd in de 13de
eeuw een grote basiliek gebouwd om de stoffelijke resten van Anto-
nius te bewaren. Het gotisch interieur van de basiliek herbergt talrijke
mooie kapellen o.a.: de grote kapel met het renaissance graf van de
H.Antonius, de kapel van Sint Jacobus met mooie 14 eeuwse fresco’s,
de kapel met de relikwieén waar in vitrines de intacte spraakorganen
van de heilige worden bewaard.

Een mogelijke wandeling naar de Piazza delle Erbe en naar de Piazza
del Duomo toont het historisch hart van de stad. Via Verona, Milano
naar Chiasso. Half pension.

Dag 8: Via Luzern, Basel, Straatsburg en Luxemburg naar de afstap-
plaatsen.
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VERTREKDATUM en PRIJS :

GEEN NACHTREIZEN

Van zaterdag 2 tot zaterdag 9 oktober 2010.
Toeslag éénpersoonskamer:
€ 126,00 (7 nachten)

HP 640



