
Pater Pio zei in 1963 : 
“ Het  ‘Volto Santo’ in Manopello is zeker het grootste wonder, dat wij hebben !”

Ouder dan de evangelies zijn de zwachtels uit Jezus’ grafkamer (vgl. Joh 20,1-8). Manoppello, 
is een plaats in de Abruzzen, Italië, die een mosselzijde doek bewaart, de zogenoemde Byssus, 
die niet beschilderd kan worden en toch weerspiegeld het Jezus’ gelaat, welk identiek is met 
het gelaat van de lijkwade van Turijn. Terwijl de lijkwade van Turijn de martelingen en de 
dood verkondigen, laat ons het mosselzijdedoek uit Manoppello de Verrezene met open ogen 
zien.  Pater Pio zei in 1963: “Het ‘Volto Santo’ in Manoppello is zeker het grootste wonder, dat  
wij hebben!” Op 1 september 2006 bezocht paus Benedictus XVI het ‘Volto Santo’ en maakte 
het daardoor weer bekend voor de wereld. 

Zuster Petra Maria Steiner komt samen met Zuster Tabita naar de Koffiekamer van Ida en zullen ons alles  
vertellen over Manopello. Pater Petrus Canisius zal de tolk zijn. We zijn heel blij dat ze ons komen bezoeken.  
Wij  hebben  daarom  een  verzoek  aan  jullie  om  ons  te  willen  helpen  met  een   extra  bijdrage.  Op  de  
koffiezondag zal het collectemandje twee keer rond gaan. De eerste keer voor de koffie zoals gewoonlijk en  
de tweede keer voor de reiskosten van de Zusters. Bij voorbaat hartelijk bedankt! Wij  vertrouwen op  jullie  
steun. Het wordt een heel bijzondere lezing met projecties. Neem vrienden mee en vertel het a.u.b. voort!

 Vanaf 12:30 bent u welkom bij Ida's Koffiekamer in het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat 1, 1077 WS 
in Amsterdam. 

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 -  13.45 Lezing van Zuster Petra Maria
13:45 -  14:00 Pauze
14:00 -    14:45  tweede deel Lezing   
14:45 -  15:00  Afruimen. Wij vragen vriendelijk om uw medewerking
15:00  -  15:15 Uitstelling van het Heilig Sacrament en Rozenkrans van de Goddelijke

Barmhartigheid.in de kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren 

Jongerengebedsgroep: elke eerste woensdag, 19:00 – 21:00  Heilige Mis en Rozenkrans in de Kapel van de 
Vrouwe van alle Volkeren. Email: prayergroupamsterdam@hotmail.com 

Nachtaanbidding: 1 x per maand van vrijdag op eerste zaterdag van 24.00 uur tot 05.45 uur, afsluitend met 
de Heilige Mis. Plaats:  De Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren. 
Informatie: Cunera Huibers, telefoon: 020-6459137.  Email: cunera.huibers@hetnet.nl

Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren, Diepenbrockstraat 3, Amsterdam. Zondag: Heilige Mis om 9:30
uur  en 11:15 uur.  
Email: koffiekamer@de-vrouwe.net
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Een Lezing van Zuster Petra Maria 
Steiner uit Manopello Italië 
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