DE WERELD
LIEFHEBBEN?!

Liefde

Liefde is geduldig en vriendelijk,
ze is niet afgunstig,

Liefde schept niet op,
laat zich niet kwaad maken,
en rekent het kwade niet aan.

Liefde verdraagt alles: ze is
zachtmoedig maar 66k moedig.

Ware liefde is niet blind.
Zij vindt vreugde in de waarheid.

Geloven, hopen en liefhebben:
Liefde is de band van alles.

Vijf bezinningsavonden
In de Veertigdagentijd
maart en april 2011

ARNOLD JANSSEN KLOOSTER




DE WERELD LIEFHEBBEN ? !

14 maart:

WEZENLIJKE VERBONDENHEID

04 april:

BEVRIJD
TOT
BEVRIJDING

GOD IS LIEFDE - een liefde die concreet is en 11 april:

bereid het leven te geven voor de ander. IN DIENST VAN
De mens Jezus heeft ons getoond, dat er een HET LEVEN ...
weg is om in en vanuit deze Liefde te leven.
Liefde is een begaanbare weg, die zin geeft
aan ons bestaan.

Maar hoe moet dat als mens in deze tijd?
Kan dat Uberhaupt? Is het niet te naief,
gezien de ‘harde’ werkelijkheid waarin we
leven?

Onder vijf verschillende invalshoeken zullen
we in een meditatieve sfeer ons bezinnen op
onze liefde voor déze wereld.

Elementen van deze avonden:

* Inspiratieve inleidingen

* Delen van ervaringen

* Stilte voor bezinning

* Meditatieve opening en sluiting

Begeleiding:
Zr. Claudia Theinert
Br. Johan Muijtjens

Data:
14, 21 en 28 maart, 4 en | | april 201 |

Kosten: Euro 50,-

Aanmelding:
liefst via formulier op website

Informatie (en aanmelding)
Zr. Claudia:
info@arnoldjanssenklooster.nl
Br. Johan:
j-muijtjens@brothers-fic.org




