
 

 

Franciscaans Jongerentreffen 2011  
 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… wie is het mooiste van het hele land?  

Wie is de slimste? 

Wie is de snelste?  

Wie is de rijkste? 

Ons hele leven is een race naar de top. 

Een vluchtige blik in de zijspiegel: klaar om in te halen? 

 

Bij het Franciscaans Jongerentreffen staan we dit jaar juist stil. 

Wat zie jij als je in de SPIEGEL kijkt? Je kunt over dit thema verschillende workshops volgen; 

check de website voor welke workshops er zijn! 

 

Sinds het jaar 2000 wordt elk jaar een Franciscaans Jongerentreffen georganiseerd voor en door 

jongeren, van katholiek tot protestant, van 16 tot 30 jaar. Dit geloofsfeest heeft een programma 

met momenten van bezinning en ontmoeting, van creativiteit en uitwisseling en uiteraard 

reflectie. Dit jaar rondom het thema SPIEGEL.  

 

Meer informatie:  www.assisiaandemaas.nl  

Locatie: We zijn te gast bij de clarissen en de franciscanen in Megen (bij Oss) 

Data: Vrijdag 7 (20.30 uur) tot zondag 9 oktober (15.00 uur) 

Kosten: € 50,00 


