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Op 4 woensdagavonden is er 
een tafelgesprek met 
boeiende gasten o.l.v. 
Martin Volder . De kerk in 
Nederland krimpt, maar 
houdt nog steeds de 
gemoederen bezig. De roep 
om een nieuwe burgerlijke 
moraal wordt sterker. Hoe 
kijken de gastsprekers  hier 
tegenaan? 

Oplossingen voor 
informatietechnologie 

27-2 Mgr. Rob Mutsaerts & theoloog Ralf 
Bodelier 
 
6-3 Theoloog Frank Bosman, & pastoor 
Harm Schilder 
 
13-3 Nachtburgemeester Godelieve 
Engbersen & lekenmissionaris Dominique 
Luckx 
LET OP! ANDERE LOCATIE: CAFÉ ‘DE PLAAT’ , Piusplein 61 
 
20-3 Zanger Gerard van Maasakkers & 
Schrijver Anton de Wit   
 
Locatie: Het Patronaat, Veemarktstraat 33 (links van 
Heuvelse kerk, ingang/parkeerplaats achterzijde!) 
Entree: € 7,50. Info: 013-4683093. 
 

Gelovig geworden? 
Nooit gelovig geweest? 
Het geloof verloren? 

 
 
 
 
 

Het Jaar van het 
Geloof is een mooie 
kans om stil te staan 

bij wat ‘geloven’ is. Er 
is veel belangstelling 

voor spiritualiteit, 
maar de kerken lopen 

leeg. Hoe kan dat? 

Vanwege het Jaar van het Geloof willen enkele parochies in 
Tilburg u uitnodigen voor iets nieuws. In de Vastentijd is er 
een serie gesprekken over kerk & samenleving.  

 

 

‘Vastengasten’ 
27 februari t/m 20 maart, 20.00 u 


