
Lezing: Paus Franciscus: de verrassing! 

‘Habemus Papam’ schald er op 13 maart van dit jaar over het Sint-Pietersplein. 

We hebben een nieuwe paus en hij heet Franciscus. Voor velen was Jorge 

Mario Bergoglio tot op dat moment een onbekende. Maar als bisschop van 

Rome maakte hij een stromachtige entree. Een paus die weigert in het 

pauselijke appartement te gaan wonen en het liefst gewoon met de bus gaat. 

Een plattelandspastoor in het Vaticaan. Hoe revolutionair is paus Franciscus 

eigenlijk? En zijn de verschillen met zijn voorganger Benedictus echt zo groot? 

Hoe werd hij eigenlijk paus en wat kunnen we nog van hem verwachten? En 

wat betekent zijn keuze voor de Nederlandse katholieken?  

Inleider: Stijn Fens, Vaticaankenner 

 

Stijn Fens, sinds jaar en dag kind aan huis in het Vaticaan, vertelt over de 

nieuwe paus in een lezing die hij zal geven in ons Centrum. Van Vatileaks tot 

Wereld-jongerendagen, van zwarte tot witte rook, van mopperende 

curieprelaten tot uitzinnige gelovigen. Alles komt aan bod.  

Tijdstip: Donderdag 21 november om 19.30 uur 

Locatie: Parochiecentrum, Pastoor van Winkelstraat 7-9, Schaijk 
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