HELENDE STILTE HELENDE
STILTE

STILTEWEEKEND

Alle grote dingen
komen voort

uit 23 mei—25 mei 2014

de stilte...

Stilte
is een stukje hemel
dat afdaalt
naar de aarde.

Ernest Psichari

ONDER DE BOGEN

Stilte- en Bezinningscentrum




Helende Stilte

Stilte kan soms onaangenaam
en confronterend zijn en
daarom ontvluchten we haar
graag. Ze houdt ons een
spiegel voor en wij zijn soms
bang, onze werkelijkheid
onder ogen te durven zien.
Terwijl we juist dan de
helende werking van stilte
zouden kunnen ervaren: stilte
leert ons, zoals Huub
Oosterhuis het omschrijft, te
durven zien wat is, en ons
eraan toe te vertrouwen, en
het licht niet te haten.

In de stilte ontdekken, wie we
zijn en bedoeld zijn om te
worden. De helende stilte
ervaren die ons doet opengaan
voor het leven.

Dit is de uitnodiging van dit
weekend, een stuk dichter bij
ons mens-zijn te komen,

door stil te blijven staan bij
datgene wat er in ons tot leven
wil komen en de stilte haar
werk in ons te laten doen.

Elementen van dit weekend:

o tijd voor stille overweging

o gemeenschappelijke stilte-
meditaties

e Kkorte inleidingen

o meditatieve vieringen

e voldoende tijd voor ontspanning

Het gehele weekend is in stilte.

Begeleiding:
zr. Claudia Theinert en
br. Johan Muijtjens

Begin: 18.00 uur;
einde: ca. 14.30 uur

Kosten: € 160,-

(Alle kamers zijn voorzien van een
eigen douche/wc.)

Informatie en/of opgave

br. Johan Muijtjens
tel.: 043-6311792
j.-muijtjens@brothers-fic.org

zr. Claudia Theinert
tel.: 043-8795607

ctheinert@online.nl

(graag voor 4 mei 2014)
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