Laat ons onszelf nu afvragen, terwijl wij de
Heer aanbidden, die werkelijk aanwezig is
in de Eucharistie: laten we Hem toe dat Hij
ons verandert? Laat ik de Heer mij leiden
die Zichzelf voor mij geeft, en me leidt om
naar buiten te treden uit mijn beschermde
wereld, om Hem en anderen te geven, te
delen en lief te hebben?
Franciscus PP.
Homilie voor Sacramentsdag 2013

Ik wil alle initiatieven steunen die het stil
en bescheiden gebed bij het Heilig
Sacrament aanmoedigen. Zij zijn één van
de wegen die de Heer met ons gaat, vanuit
de kracht van de Geest, die wij met
Pinksteren hebben ontvangen.
Mgr P. Hoogmartens
Brief voor Sacramentsdag 2012

Confraternitas Ssmi Sacramenti Hasselensis
MMXIV



