‘Alles wat adem heeft....’
Geloven op de maat van muziek en lied.

Zomerconferentie van de Nederlandse Lucasorde
van 28 juni - 3 juli 2014,

in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.



PROGRAMMA 2

Zaterdag 28 juni

16.00-17.00 Aankomst (en inleveren mijn liefste lied—zie woensdag)

20.00 Opening conferentie, hierna
Opademen in de lofprijzing, Ds. Jacques Helder
Ho-ho-ho-hosanna, ha-ha-halleluja! Over de rol van muziek in het hart van je geloof.
Verrassende lofprijzing met zang en muziek aan het begin van de Lucasorde week.

Zondag 29 juni

10.00 Viering met Ds. Ineke Vonk

15.00 Workshop: Schrijvend je hart afstemmen, Ds. Trudy Helder
Workshop Creatief Schrijven: via korte en concrete schrijfopdrachten afstemmen op wat het
hart raakt. Het gaat in deze workshop niet over muziekschrift maar over hartschrift, waar vol-
doende muziek in zit. Een workshop om al schrijvende kennis te maken met elkaar en met het
conferentiethema.

19.30 Film ‘Asitis in heaven’
Zweede film met Oscar nominatie, geprezen om de prachtige muziek. Daniel Daréus, inter-
nationaal beroemd dirigent keert terug naar z’n geboortedorp en laat zich strikken voor het
plaatselijk kerkkoor.

Maandag 30 juni (Stiltedag)

10.00 Vanuit de stilte begint de muziek, Mirjam van der Vegt
In deze interactieve stiltelezing neemt schrijver en stiltetrainer Mirjam van der Vegt ons mee op
stiltereis. Daarbij vergelijkt ze ons leven met een muziekstuk, dat pas tot leven komt als we
ruimte bieden voor adempauzes. Ze legt uit wat er allemaal gebeurt in de stilte en waarom dit
een noodzaak is in ons haastige leven van alledag. Geen muziek zonder stiltes.

15.30 Optioneel: Meditatieve wandeling

19.30 Thomasviering
Viering waarin de aanwezigen met behulp van symbolen en muziek Gods aanwezigheid kunnen
ervaren. Ook is er ruimte voor individueel pastoraat.

Diinsdag 1 juli

10.00 Loven en schreeuwen door de eeuwen (van Calvijn tot Oosterhuis), Ds. Rob van Essen

14.30 - 17:00 ‘Muziek uit de hemel in de Orthodoxe Kerk’, Ds. Theo Hop

19.30 Geef mij Heer mij los te zingen, Frank den Bakker
Over de wereld van (lof)zang en worship.

Woensdag 2 juli
10.00 Zingen is gezond, Marten Kamminga
De helende kracht van het lied voor aangevochten mensen
13:30-15:00 Workshop “Mijn liefste lied”, Marten Kamminga
16:00 OPEN ledenvergadering, gedachtenwisseling over ontwikkelingen en nieuwe ideeén binnen
de Lucasorde.
19.30 Slotavond: Zingen is twee keer bidden, Frits Klostermann
Uit het repertoire van Taizé en lona, onder de bezielende leiding van Frits
Klostermann. Met Taizé-intermezzo door Ds. Bert Scholten

Donderdag 4 juli

10.00 Slotviering (incl. bevestiging nieuw lid)
12.30 Gezamenlijke afsluitende lunch

14.00 Vertrek

In het programma is genoeg ruimte voor ontmoeting en gesprek... en de
gebedsperiode: het Lucasgebed



Overzicht inleiders en achtergrond van waaruit ze meewerken:

Ds. Rob van Essen, Delft, emerituspredikant van de PKN.
Voorzitter (Warden) van de Nederlandse Lucasorde (www.robertvanessen.nl).

Frank den Bakker, Almelo, Componist en dirigent

Frank studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag de vakken orgel, piano,
kerkmuziek en schoolmuziek. Hij is vooral werkzaam als kerkmusicus en is dirigent van drie
koren. Verder heeft hij een privé-lespraktijk voor orgel, piano, harmonie en zang. Ook is hij
nauw betrokken bij Eredienst Creatief (www.eredienstcreatief.nl ); een platform waar men het
zogenaamde ‘blended worship’ toepast en uitlegt. (www.frankdenbakker.nl).

Ds. Jacques Helder, predikant te Nijkerkerveen
Lucasordelid; werkt met en schrijft thematische geloofsliederen.

Ds. Trudy Helder, Nijkerkerveen
Lucasordelid; Coach Creatief Schrijven & Portrettekenaar,
Woonbegeleider in de gezondheidszorg (www.trudyhelder.nl).

Ds. Theo Hop, Hillegom, emerituspredikant van de PKN.

Theo is groot liefhebber en kenner van de Russische en Oekraiense kerkmuziek. 'Muziek uit
de hemel', zo noemt hij de muziek die hij laat horen. Dat heeft hij niet zelf bedacht. Toen de
heerser van Kiev in 988 overwoog om Christen te worden, had hij hoorders naar Constantino-
pel gestuurd om daar in de Aya Sophia een dienst mee te maken. Ze kwamen terug met zo-
veel enthousiasme. De viering was zo mooi, 'soms wisten we niet of we op aarde of in de he-
mel waren...' (www.theohop.nl).

Marten Kamminga, Harderwijk
Musicus van GGZ Centraal op landgoed Veldwijk. Geeft regelmatig workshops op het gebied
van geloof en muziek. (www.martenkamminga.net).

Frits Klostermann, Amersfoort, musicus, dirigent, componist

Frits studeerde aan het Brabants conservatorium te Tilburg, al waar hij Koordirectie, kerkorgel,
piano en schoolmuziek studeerde. Als musicus ziet hij het als zijn doel om mensen te laten
merken dat zij muzikale talenten hebben die ontwikkeld kunnen worden. Hij geeft leiding en
begeleidt meerdere koren (0.a. Taizé koren in Amersfoort).

Ds. Bert Scholten, predikant te Poortugaal
Lucasordelid, ervaring in en met Taizé.

Mirjam van der Vegt, Utrecht, schrijver, spreker en stiltetrainer.

Zij schreef diverse romans en een speciale stiltelijn, waarin zij stilte een plaats geeft in het
leven van alledag. Bekende titels zijn Koester je hart - 40 stiltetips voor je leven en het Stilte-
dagboek. Meer informatie: (www.mirjamvandervegt.nl).

Ds. Ineke Vonk, Reeuwijk

Lucasordelid; was o.a. verpleeghuispastor en verzorgde het ouderenpastoraat in de kerkelijke
gemeente, (PKN) van Nieuwkoop en Waddinxveen. Studeerde praktische theologie aan

de VU (Amsterdam), deed onderzoek naar bijbelse grondwoorden als leidraad voor de
christelijke uitvaartprediking.

Over het thema:

In veel kerken werd dit jaar het nieuwe Liedboek in gebruik genomen. Loflied en klaagzang uit een
brede traditie. Als David voor Saul op de harp speelde, werd de duisternis verdreven. Een melodie,
een regel uit een lied, als een helende klank kan het onze harten raken. In Helvoirt gaat de hemel
open deze week! Welkom, Rob van Essen 3
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Over de locatie, de kosten en opgave:

De conferentie wordt gehouden in Bezinningscentrum Emmaus.

Adres: Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt. Tel. 0411-643725. Routebeschrijving
ontvangt u bij de bevestigingsbrief, of kijk op www.emmausbezinningscentrum.nl
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De deelnemersprijs (zelfde als 2014!!) voor de conferentie bedraagt € 315,- per per-
soon (2 persoonskamer met douche en toilet). Voor studenten kost het € 200,- . Beperkt
aantal kamers zijn te reserveren voor 1 persoon, deze kosten € 350,- (toekenning op
volgorde van aanmelding). De financién hoeven geen bezwaar te zijn voor deelname,
overleg is mogelijk over bijv. betalen in 2 of 3 termijnen. Eigen lakens en handdoeken
meenemen.

Deze zijn ook te huur: lakenpakket € 6,50 en handdoekenpakket € 3,00.

Aanmelding dient - telefonisch of schriftelijk - uiterlijk op maandag 16 juni 2014 - plaats
te hebben bij het secretariaat. Bij annulering van de aanmelding wordt er € 25,- admini-
stratiekosten berekend. Bij annulering binnen 10 dagen voor de start van de conferentie
zijn wij genoodzaakt de helft van de verwachte kosten in rekening te brengen. Vanaf de
startdatum van de conferentie ontvangt u bij annulering geen geld meer retour. Om het
financiéle risico te verkleinen kunt u zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

We verzoeken u het conferentiegeld bij opgave over te maken op giro 1720720 (IBAN
NL26INGB0001720720) t.n.v. Stichting Ned. Lucasorde, Balk. BIC nr. is INGBNL2A

U ontvangt ongeveer een week voor de conferentie nadere informatie en een
deelnemersilijst.

Deelname gedurende één of meer dagen of verblijff in de omgeving (kamperen) is
mogelijk in overleg met het secretariaat. Ook dan is aanmelding vé6r uiterlijk maandag

16 juni 2014 noodzakelijk.

Tevens kunt u een eventueel dieet doorgeven. Q/c_,\) W) 5@/\
>/ J1CL\o

Informatie en opgave bij secretariaat Lucasorde: LE X33

Trudy Helder —

Vrouwenweg 1 ’)&9 Q~\$

3864 DX Nijkerkerveen A

Telefoon: (033) 246 52 75
E-mail: trudyhelder@solcon.nl

Over de Lucasorde:

In de Lucasorde, oecumenisch van karakter, zijn christenen van velerlei professie actief. Zij willen
de “Dienst der Genezing” weer de juiste plaats geven in de gemeente van Christus. Dit trachten
zij te bereiken door opbouwend onderwijs en gebed, in samenwerking met ambtsdragers, ge-
meenteleden en medische werkers, die in God, de Vader van Jezus Christus, de bron en het
geheim van de “heelheid” hebben ontdekt. Ons (hierboven afgedrukte) logo bevat in het Latijn de
belijdenis van Christus als Licht, Koning, Leider en Wet. Daarom heen staat de bede:

"Jezus wees voor mij de Verlosser”.

Voor informatie: kijk op www.lucasorde.nl

Datum Themadag 2014 18 okober 2014 in Amersfoort (Ichthuskerk)
Locatie: Christelijk Gereformeerde Ichtuskerk, Amersfoort
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