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Te voet is goed

Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen

www.tevoetisgoed.nl / deverbinding@zeelandnet.

Beste lezer,

Toen onze kinderen nog thuis woonden, maakten we, geschaard om een
atlas, in de Kerstvakantie allerlei plannen voor de zomervakantie. Nog
steeds heb ikzelf dat gevoel een beetje: in de kerstperiode alvast
vooruit kijken, ver vooruit soms. Hoe zit dat bij jou?

Om je een handje te helpen, meld ik alvast het programma van
Tevoetisgoed voor 2016. Zit er iets voor je bij¢ De winterse St.
Brigidatocht in eigen land of loop je toch liever in de voetsporen van
Franciscus van Assisi als pelgrim Rome binnen? Door Umbrié dwalen, net
als Franciscus? Pelgrimeren over de onbekende
Okumenischer Pilgerweg? Het kan allemaal.
Kijk op m’n website en maak je keus.

Ik wens je fijne feestdagen toe.

een hartelijke groet

Cor Kuyvenhoven

Een greep vit het nieuwe programma!

Mini camino

Met het gastvrije Birgitinessen klooster in Weert als thuisbasis
verkennen we al wandelend een voor pelgrims welbekend
begrip: “vertrouwen”. Er is ruimte voor ontmoeting, voor
wandelen, voor het delen van ervaringen, voor stilte.
Moeder overste zal ons het één en ander vertellen over de
orde der Birgitinessen, waarvan we slechts twee kloosters in
ons land hebben.

Het weekend staat open voor iedereen die zich
aangesproken voelt door woorden als “vertrouwen” “loslaten” en pelgrimeren.
Ook wanneer je nog niet eerder een pelgrimstocht liep, van harte aanbevolen.

De Okumenischer Pilgerweg

We starten op de grens met Polen en lopen over de middeleeuwse Via Regia.
Deze tocht laat je kennis maken met het
begrip vrijheid in ongelooflijk veel facetten.
Allereerst natuurlijk de vrijheid van jou als
pelgrim om zomaar te gaan, elke dag weer.
Maar ook kom je in aanraking met hoe
vrijheid in het voormalige Oost- Duitsland
werd beleefd en ervaren.

Onderweg loopt de geschiedenis met ons
mee: de Napoleonseik, concentratiekamp

Ga mee op pad in 2016:
30 jan. — 2 febr. St.
Brigidapelgrimage
Een winterse tocht met een
eeuwenoude pelgrimage als
middelpunt.

22 - 24 april Mini camino
Birgitinessenklooster Weert.
Het thema “vertrouwen”, bij
pelgrims wel bekend, staat
centraal.

18 = 31 mei Okumenischer
Pilgerweg |

Lopen door het voormalige
Oost Duitsland. Vrijheid krijgt
een andere inhoud.

9 — 20 sept. Te voet naar Rome !
In het heilig jaar 2016 lopen we van
Rieti naar Rome, ook weer in de
voetsporen van Franciscus.

30 sept. — 9 okt. Franciscus
achterna.

Een voettocht door Umbrig,
ltalié. Van Assisi naar
Stroncone, mét alle verhalen en
mooie plekken.

258

“Prima wandeling zeer
aanbevelenswaardig”

Pagina 1 van 2




Buchenwald, de Nicolaikirche in Leipzig, waar de opstand tegen het DDR
regime begon, een Stasigevangenis
— nu museum en nog veel meer kleine
monumenten.

We lopen over rustige land- en
boerenweggeties en over bospaden.
W aarschijnlijk zien we elke dag wel
reeén! We slapen in eenvoudige
pelgrimsonderkomens, verwacht geen
één persoonskamers met luxe. In
2016 lopen we tot Leipzig (Bach!)
enin 2017 lopen we het tweede
deel van Leipzig via steden als Erfurt en Gotha, via de indrukwekkende
Lutherburcht Wartburg naar Eisenach.

Voettocht naar Rome
In september loop ik met een groepje van maximaal 10 mensen het laatste
stuk van de franciscaanse voetreis. Eindbestemming: Rome! Misschien heb je
gelezen dat het door de paus afgekondigde Heilig Jaar inmiddels is
begonnen? Dat betekent dat veel pelgrims de reis naar de Eeuwige Stad
zullen maken. Weinig zullen dat te voet
doen. Jij wel?

De tocht is een goede keuze wanneer je
Rome altijd al eens te voet wilde
binnenlopen, maar is tevens een
afronding van de franciscaanse
voettocht
die ik ook
aanbied en
die je
misschien al

eerder gelopen hebt.

We starten in Rieti, bezoeken enkele prachtige
oude franciscaanse kloosters en lopen door de
provincie Lazio naar Rome. Bagage wordt
vervoerd, slapen doen we in kloosters en goede
hotels of pensions. Meer weten? Kijk op de
website bij pelgrimstochten en geef je op.

In de voetsporen van Franciscus
Een vast onderdeel in mijn programma is elk
jaar de voettocht in de voetsporen van
Franciscus. Je loopt met een dagrugzakje door
Umbrié&, het gebied waar Franciscus ook liep.
Onderweg bekijken we de vele kloosters en
kluizenarijen waar hij geweest is. Ik vertel je alle
verhalen over hem (en Claral). Ook cultuur
historisch is dit een reis die zeer de moeite
waard is. Denk aan Assisi, met de beroemde
fresco’s van Giotto en aan de schitterende
fresco’s van Gozzoli in de museumkerk in
Montefalco. Maar er is meer: de romaanse
kerkjes in Bevagna, de Dom van Spoleto. Een

fantastische beleving!
Eén van deelnemers aan deze tocht omschreef de voettocht als volgt:

“Ik ben net terug uit Umbrié met een hoofd vol indrukken, een
hart vol verhalen en een lijf vol warmte”

En er is meer.......

28 — 30 okt.Bezinningsfestival
Kloosterweekend Wahlwiller
rondom Allerheiligen en Allerzielen.

28 dec. = 5 jan. 2017 Gambia. Een
ontmoetingsreis pur sang in het
vriendelijkste land van WestAfrika.
Datum onder voorbehoud.

Een deelnemer over het lopen:

“Pelgrimeren is verslavend”
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