
leven vandaag. Jenne speelt en zingt met brio: hij is verteller, 

Franciscus, een boer, Paus, kardinaal of een van de broeders van 

Franciscus.  

Het is een theaterstuk met momenten van ontroering maar ook vol lach, 

de lach waarmee we als publiek onze menselijke tekortkomingen 

herkennen. Franciscus, de jongleur van Assisi gaat over de heilige 

Franciscus maar heeft niets te maken met de mythe die na zijn dood 

ontstond.  Franciscus is een mens van vlees en bloed, praat met de 

dieren, de zon, de maan en al wat leeft en zingt. Hij heeft een wereld 

voor ogen van samenhorigheid waarin mensen elkaar respecteren en hij 

verzet zich tegen macht en winstbejag.  

Franciscus leefde in de 13de eeuw en noemde zich de “speelman van 

God”. Hij droeg een boodschap uit van vrede, liefde en eenvoud, maar 

op zijn manier, heel onconventioneel, met ironie en soms exaltatie. 

Jenne Decleir brengt Franciscus tot leven in een prachtig stukje theater 

dat ons allen kan inspireren en in deze tijden meer dan actueel is.  

*Dario Fo, Nobelprijs literatuur 1998, Italiaans schrijver, performer, 

schilder, grootmeester van internationaal niveau.  

Spelcoach: Dario Fo, Caroline van Gastel, Fabrizio Di Giovanni, Maria 

Chiara Di Marco.Vertaling: Caroline van Gastel 

Aanmelden vooraf gewenst. Entree € 8, -. Duurt tot 16.30 uur. 

 
17. 00 uur Vesper 

De dag wordt afgesloten met een vesper. Een vesper staat voor een kort 

samenzijn  met zang,  gebed en meditatie. Tijdens de vesper zingt Anja 
Kopmels  de in het Zeeuws dialect vertaalde (door Hans de Vos) versie 
van het Zonnelied. Aanmelding niet nodig. Toegang gratis. Collecte. 

Einde 17.30 uur. 
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Welkom in ’t Kerkje 

Van harte welkom in ’t Kerkje van Ellesdiek op deze toch wel 

bijzondere dag, die volledig in het teken staat van Sint Franciscus. 

Franciscus is het toonbeeld van eenvoud, barmhartigheid en vrede. 

Een levenswijze die in deze tijd broodnodig aandacht verdient, maar 

tegelijk o zo moeilijk te verwezenlijken is. Kijk rond je en de moed 

zakt in je schoenen. Misschien ging Franciscus daarom wel blootvoets. 

We hopen dat deze dag bijdraagt aan het vinden van inspiratie om die 

goede geest van Franciscus te praktiseren.  

 

Franciscus van Assisi (1181 – 1226) 

Wie is deze Franciscus? Het voert te ver om er hier uitgebreid op in te 

gaan. Er is onnoemelijk veel te vinden op internet, er zijn talloze 

boeken geschreven over hem en hij schreef zelf ook teksten, waarvan 

het Zonnelied de bekendste is. De verbeelding ervan ziet u aan de 

muur. Het zijn werken van Evelien Apeldoorn. 

Maar tik een keer Franciscus in op Google en een wereld gaat voor u 

open. Hij is in elk geval de grondlegger van de Franciscaanse beweging 

die de eeuwen heeft getrotseerd, volgelingen kent in heel de wereld en 

ook in Zeeland een groep sympathisanten telt. 

 

Programma 

Vanaf 9.00 uur Ontvangst 

Inloop vanaf 9.00 uur. Er is koffie en gelegenheid om kennis te maken 

met de andere deelnemers. 

 

Natuurwandeling 

Franciscus’ verbondenheid en zorg voor de natuur is bekend en tal van 

verhalen getuigen ervan. Hij sprak met de vogels en gooide het op een 

akkoordje met een wolf. 4 oktober, de dag na zijn sterfdag, is 

uitgeroepen tot dierendag. Kortom, een natuurwandeling is 

gemeengoed binnen de Franciscaanse beweging. Cor van Kuivenhoven 

(van www.tevoetisgoed.nl) verzorgt een wandeling van een kleine twee 

uur  in en om Ellewoutsdijk. Onderweg is er tijd om samen te praten 

over een paar vragen of teksten die je krijgt aangereikt. Beweging 

en bezinning gaan zo hand in hand. 

Vooraf aanmelden is gewenst. Aan de wandeling zijn geen kosten 

verbonden. Mocht het erg slecht weer zijn, dan kunnen we ons aan 

de hand van de opgegeven vragen/teksten in ’t Kerkje bezinnen. 

 

12.00 uur Lunch 

Er is soep (uiteraard vegetarisch) en brood en fruit en koffie etc. 

Kosten voor deelname € 7, 50 Vooraf aanmelden is noodzakelijk. 

 

13.00 uur  Optreden van Theo van Teijlingen en Broeder 

Dieleman 

Twee bekende zangers uit het Zeeuwse hebben een repertoire dat 

uitstekend past in de sfeer van deze dag. Ze laten elk een aantal 

nummers horen. De moeite waard. Daarna is er een pauze van 

ongeveer een uur om in die tijd het podium klaar te maken voor het 

volgende optreden. Voor dit optreden is iedereen welkom. Opgave 

niet nodig, Entree gratis. 

 

15.00 uur Jenne Decleir speelt  “Franciscus  jongleur van 

Assisi”. 

 

Deze theatersolo ging in première 

in oktober 2014. Jenne Decleir 

bracht hem op de planken in 

nauwe samenwerking met Dario 

Fo en speelde voor volle zalen in 

door Vlaanderen. 

  

In 2014 herschreef Dario Fo* zijn 

gelijknamig theaterwerk  

“Franciscus, jongleur van Assisi”  

naar aanleiding van de nieuwe Paus. Dario Fo blijft trouw aan zijn 

stijl. Hij schrijft met humor, zelfspot en toespelingen over ons  


