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Here I Am. 
Identity and Vocation



Wat doe ik hier? Wat geeft zin aan mijn leven? Wat wordt er van mij verwacht? Wat voor mens wil ik zijn? Dit zijn eeuwenoude fundamentele vragen. 
Vandaag, misschien meer dan ooit, klinken deze vragen ook bij mensen die betrokken zijn bij kerk en geloof. In Rome zal een speciale synode in 
oktober spreken over jongeren, roeping en onderscheiding. Het Nederlandse programma van de Wereldjongerendagen 2019 in Panama heeft als 
titel ‘Discover your Identity’. Vragen rond levensweg, roeping en identiteit zijn vragen die mensen van alle leeftijden zich stellen. Maar vooral 
jongeren worstelen vandaag de dag bijzonder met het onderscheiden van wat ze verwachten van het leven, geloof en kerk. De Tilburg School of 
Catholic Theology (TST) vroeg aan haar jonge onderzoekers om over deze vragen na te denken, vanuit ieders eigen expertise. Of je nu jong of oud 
bent, zoeker of begeleider: je bent welkom om meer te leren over identiteit en roeping vanuit de rijkdom van de theologie!

Why am I here? What gives meaning to my life? What is expected of me? What kind of person do I want to be? These are perennial questions of 
human life. Today, maybe more than ever, these questions are also raised by people who are involved with faith and church. In Rome, a special 
synod in October will address questions of youth, vocation and discernment. The Dutch program for World Youth Day 2019 in Panama bears the 
title ‘Discover your Identity’. Questions about one’s path in life, vocation and identity are questions for young and old alike. But especially young 
people struggle with discerning what to expect of life, faith and church. Tilburg School of Catholic Theology (TST) asked its young researchers to 
consider these questions, approached from their own expertise. Whether you are young or old, a seeker or a guide: you are welcome to learn more 
about identity and vocation from the treasury of theology!      
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Speakers

Sam Goyvaerts: 	 is UD Liturgiewetenschap en doet naast zijn onderwijsopdracht aan de TST onderzoek naar de Liturgische 		
	 Beweging en liturgische theologie / teaches at the TST as an Assistant Professor of Liturgy, his research focuses on the 	
	 Liturgical Movement and liturgical theology. 

Bernice Brijan:	 is docente Bijbels Hebreeuws aan de TST en promovenda binnen het vakgebied Oude Testament / is a teacher in Biblical 	
	 Hebrew at the TST and a PhD candidate in the field of Old Testament studies.		

Jonathan Pater:	 is promovendus aan de TST en doet onderzoek naar maaltijden en gelijkenissen in Joodse en christelijke bronnen / is a 	
	 PhD candidate at the TST and focusses on meals and parables in Jewish and Christian sources.

Juliette van Deursen:	 is theologe en historica, docente vakdidactiek aan FHTL en promovenda binnen het vakgebied Religieuze Educatie. 	
	 Zij doet onderzoek naar persoonsvorming in het voortgezet onderwijs door middel van contemplatieve praktijken / is 	
	 a theologian and historian. Teacher Religious Education at the FHTL and PhD candidate at the TST. Her research focuses 	
	 on contemplative practices in secondary education. 

Anton ten Klooster: 	 promoveert op een proefschrift over de zaligsprekingen in de theologie van Thomas van Aquino en was jarenlang 	
	 betrokken bij jongerenwerk / will defend his thesis on the beatitudes in the theology of Thomas Aquinas and had been 	
	 involved in youth ministry for years. 	  

Jos Moons: 	 is jezuïet en heeft veel ervaring met geestelijke begeleiding en onderscheiding der geesten; hij is studentenpastor in 	
	 Leuven en promovendus aan de TST / is an experienced spiritual guide and is familiar with discernment of spirits; a 	
	 member of the Jesuits, he currently works as a student pastor in Leuven and as a PhD candidate at the TST.



Program

12.30 - 13.30		  Lunch

13.30 - 13.40		  Welcome by Prof. Marcel Sarot (Dean of the Faculty)

13.40 - 14.00		  Here I Am. Living a Liturgical Life - Sam Goyvaerts  
		  We are all called to do something with our lives, be at as a pastor, a teacher, a manager, a parent… The underlying 	
		  question is how we do this. This lecture will approach our theme of vocation and identity from a broader but fundamental 	
		  perspective. For Christians in particular, vocation becomes a question of existence itself. To unfold this Christian mode of 	
		  existence, we will make use of liturgical concepts and explore what it means to live life liturgically. 

14.00 - 14.30		  Workshop pitches

14.30 - 14.45		  Coffee break

14.45 - 15.30		  Workshop Round 1:
		  1. Voorbij de twijfel naar een bevestigend ‘Ja’: roeping in het Oude Testament – Bernice Brijan
		  2. Geroepen tot gemeenschap: Maaltijden in het evangelie van Lukas - Jonathan Pater
		  3. In-depth perspectives on Christian Life as Living a Liturgical Life - Sam Goyvaerts

15.30 - 15.45		  Coffee break and workshop switch

15.45 - 16.30		  Workshop Round 2:
		  1. ‘Leer jezelf kennen’: levensweg, roeping en identiteit ter sprake in de klas – Juliëtte van Deursen 
		  2. Roeping, begeleiding & onderscheiding der geesten. Vier handvatten – Jos Moons SJ
		  3. The beatitudes and the call to happiness – Anton ten Klooster

16.30		  Drinks	



Workshops

Voorbij de twijfel naar een bevestigend ‘Ja’: roeping in het Oude Testament
Bernice Brijan
In het Oude Testament lezen we over mensen die ervan overtuigd zijn dat zij rechtstreeks door God geroepen zijn. Deze roepingsverhalen laten 
zien hoe een dergelijke persoonlijke godservaring een nieuwe wending aan het leven geeft, maar ook hoe de beantwoording eraan door de 
mens niet zonder twijfel en worstelingen verloopt. Aan de hand van de specifieke kenmerken van Oudtestamentische roepingsverhalen zullen 
we onderzoeken hoe in de Bijbel de roeping van een individu altijd verbonden is aan een concrete nood en daarmee het belang van de enkeling 
overstijgt. 

Geroepen tot gemeenschap: Maaltijden in het evangelie van Lukas
Jonathan Pater
Het evangelie van Lukas bevat opvallend veel beschrijvingen van maaltijden. Deze maaltijden vormen een uitnodiging om na te denken over 
het thema roeping. In deze workshop staan we stil bij enkele kernmomenten uit het evangelie en de achtergronden daarvan en ontdekken we de 
roep die uitgaat van het samen eten. Aan tafel! 

In-depth perspectives on Christian Life as Living a Liturgical Life
Sam Goyvaerts
In the opening paper we explored our Christian vocation using liturgy as a paradigm. We introduced the notion of self-gift as a crucial one for 
Christian identity. We will continue on this path and discuss some of the insights liturgy offers about Christian existence more into depth. This 
will be a more engaging format with plenty of room for discussion but also an attempt to make the fundamental principles addressed earlier 
more applicable.



‘Leer jezelf kennen’: levensweg, roeping en identiteit ter sprake in de klas
Juliëtte van Deursen 
In de wereld van het onderwijs klinkt de roep om verandering steeds luider: is onderwijs niet méér dan een nuttige voorbereiding van leerlingen 
op arbeidsmarkt en beroep? Hoe kan de school ook bijdragen aan de persoonsvorming van leerlingen? Veel leerlingen in het voortgezet 
onderwijs kampen met existentiële vragen, persoonlijke problemen en keuzestress: hoe kunnen docenten leerlingen helpen om hun levensweg 
te ontdekken? In deze workshop geef ik eerst een korte introductie over het thema persoonsvorming in het onderwijs. Daarna oefenen we met 
een methode om aan de hand van korte filmfragmenten met jongeren in gesprek te raken over existentiële thema’s.

Roeping, begeleiding & onderscheiding der geesten. Vier handvatten
Jos Moons SJ
Of ik kon helpen bij het onderzoeken van een roeping, zo vroeg Petra, studente psychologie te Amsterdam. Ze was naar de 
Wereldjongerendagen geweest en helemaal ondersteboven: van de steun van de grote groep, van de momenten van stil gebed, van een 
inspirerende zuster. Ze legde uit dat de pastoor juichend gereageerd had toen ze aarzelend vertelde dat ze misschien wel kloosterling wilde 
worden. Maar liever dan applaus wilde ze hulp bij het verhelderen van haar roeping. In deze workshop geef vier handvatten om te luisteren naar 
wat er in de ziel gebeurt en daarin ‘de geesten te onderscheiden’; dat doe ik met behulp van een concrete casus.

The beatitudes and the call to happiness 
Anton ten Klooster
Is happiness a feeling, a situation or something else...? The medieval theologian Thomas Aquinas believed that God calls all people to true 
happiness. Jesus’ words in the Sermon on the Mount are at the heart of this claim. In his latest exhortation pope Francis also presents the 
beatitudes as ‘the identity card of the Christian’.  We will discuss what happiness is and how you can attain it. 



When and where

Thursday June 21st 2018
Campus Tilburg University, Dante Building (D)
Warandelaan 2, Tilburg

Registration and information

The day is free of charge. 
If you wish to attend, please register by filling out the
form on our website: https://tiu.nu/Themadag-2018

De themadag is gratis. 
U kunt zich aanmelden via: https://tiu.nu/Themadag-2018

For enquiries

Telephone: (+31) 13 466 3800
Mail: bureautst@uvt.nl
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