WOESTIJNDAGEN

Binnengaan in de stilte

Even de woestijn ingaan, je afzonderen,

: _ b - Wanneer
dat is wat ieder mens van tijd tot tijd 20 september 2018
nodig heeft.
Even los van de dagelijkse sleur, van alleq | Thema
wat moet, van het drukke leven. Binnengaan in de stilte
Een woestijndag om vrij te zijn voor God,
om ruimte te maken voor ontmoeting Wie
met God.” Iedereen is welkom
- _ Waar
Pa}stogr_]uan van Eijk zal over dit thema Bezinningscentrum Emmaus
2iinleidingen geven. Udenhoutseweg 15, 5268 CG
Wij zullen samen Eucharistie vieren en Helvoirt
er is ruimte voor aanbidding www.emmausbezinningscentrum.nl
en uitwisseling met elkaar. 0411 643 725
P Eendag die je helpen zal om Gods
aanwezigheid dieper te beleven in je Kosten
leven. €17,50 contant betalen.
incl. koffie, thee en lunch.

Aanvang
09.30cuur
Einde dag
Rond 16.00 uur

Opgavestrook -of aanmelden via mail: info@emmausbezinningscentrum.nl

Stuur uw aanmelding s.v.p. voor 18 september naar bezinningscentrum Emmaus

Opgave woestijndag september 2018

Naam: Geboortedatum:
Adres: Telefoon:
Email: Dieet

Bijzonderheden:




