
                

                               

Schrijver en filosoof Wil Derkse is bekend van zijn boek 
‘Een levensregel voor beginners. Benedictijnse 
spiritualiteit voor het dagelijks leven', dat onlangs zijn 
33e druk beleefde.


Hij zal in deze inspiratiemiddag een poging doen de 
contouren te schetsen van 'Een levensregel volgens Sint 
Nicolaas'. Een hachelijke uitdaging, want over zijn 
gedachtegoed ontbreekt iedere 

primaire bron. Er bestaan alleen verhalen en legendes 
van Sint Nicolaas.


Wil Derkse zal deze verhalen lezen door de bril van de 
benedictijnse spiritualiteit. Zouden deze verhalen 
vertaald kunnen worden naar 'Nicolaas-geloften', naar 
analogie van de benedictijnse geloften?


Hij zal de deelnemers uitnodigen om zelf suggesties te 
doen voor welke waarden, deugden en misschien ook 
rituelen zo'n 'Levensregel volgens Sint Nicolaas' ons zou 
kunnen voorhouden.

  Inspiratiemiddag

    ‘Een levensregel volgens Sint Nicolaas’ 


met Wil Derkse

Tijd: Zaterdag 10 december 2022 van 13.30 uur tot 15 uur

Plaats: Pastorie Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, Amsterdam 

Aanmelden via: nicolaasjaar@nicolaas-parochie.nl.

Kosten: vrijwillige bijdrage ten bate van Together We Rise
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