BEZINNINGSZONDAGEN IN DE ADVENT 2022

Zondag 11 december 2022
Vrede in de muziek van J.S. Bach

Vrede bij Luther — en dus ook in
sommige cantateteksten bij Johan
Sebastian Bach — betreft niet zozeer
een politieke vrede — afwezigheid van
oorlog — al komt dit aspect soms ook
aan de orde. Het gaat hier vooral om
vrede door de verlossing door Jezus’
lijden, sterven en verrijzen. Maar
daarnaast beluisteren we ook dat wij
zelf aan de vrede moeten werken en bijdragen. Dit doen we, als we
trouw zijn aan het Verbond met God, zoals we dit kennen uit de
Torah en het Evangelie. In de cantates die voor deze zondag zijn
gekozen komt de vrede in ons hart, gegrondvest op de twee
voornaamste geboden — God en de naaste liefhebben — vooral naar
voren. Gekozen is voor BWV 67 Halt im Geddchtnis Jesum Christ en
BWV 42 Am Abend aber desselbigen Sabbats.

Inleider: Br. Theo Eijkhoudt
Zondag 11 december 10.45 - 15.15 uur
(9.30u eucharistieviering in de kapel)

Deelname: €20,- (incl. hand-out en warme maaltijd)
Aanmelden en informatie: huisbestuursintmarie@gmail.com

Wilt U bij aanmelding aangeven of U de volledige tekst van de inleidingen
wilt hebben En eventueel ook een partituur?

Broederhuis Ste.-Marie — Broeders van Huijbergen



