
 

 

  

Elke dag een inleiding (ong. 60 min.) aan de hand van leven en gebeden van 
Franciscus en een opstap om verder de dag in stilte mee bezig te zijn.  

In de avond een kort moment om de ervaringen te laten klinken 
(contemplatieve dialoog). 

KLEINE RETRAITE: HOE KUNNEN WE BIDDEN? 

In de leer bij Franciscus van Assisi 

U neemt deel aan 
het dagritme van de 
zusters en deelt met 
hen de maaltijden in 
stilte. 
U heeft een kamer, 
kunt gebruik maken 
van de bibliotheek, 
kunt wandelen in de 
gastentuin of  in de 
omgeving langs de 
Maas. 
 
Begeleiding:  
zr. Esther 
Min 5 – max 7 pers. 
Data: 23-26 jan. 2023 
of 15-18 mei 2023 
(aankomst 11.00 u 
vertrek 14.30 u) 
Kosten: 165/185/215 
Naar draagkracht 
 
Aanmelden: E 
zusters.megen@clarissen.nl
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