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The idol
Een film over dromen, vriendschap, hoop, wanhoop en toekomst
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FILM
AVOND

Prinsekerk | Rotterdam, achter CS



‘The idol'

De muzikale Mohammed Assaf groeit op in Gaza en zingt overal
waar dat maar kan: op straat en later op bruiloften. Als zijn zusje
overlijdt en zijn geboortestad door oorlog wordt getroffen, raakt
Mohammed niet alleen verdrietig maar ook verbitterd.

Als hij 25 jaar is, wil hij meedoen aan de talentenjacht ‘Arab Idol’
op televisie. Twee dagen heeft hij nodig om vanuit het
vluchtelingen-kamp naar Egypte te reizen: zonder paspoort, in het
geheim de grens passerend en zonder uitnodiging voor zelfs maar
een auditie, neemt hij een groot risico.

Wees van harte welkom bij deze filmavond en laat je raken 
door dit waargebeurde verhaal. 

Wanneer: Vrijdag 30 januari ‘26 van 20:00-22:30 u.; inloop v.a.19.30 u.
Waar: Prinsekerk*, Schepenstraat 69, Rotterdam 
Aanmelden: via info@kloostertuinrotterdam.nl   
Kosten: Gratis
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De filmavond is een samenwerking tussen de Kloostertuin en het Stadsklooster.

Wat geeft hoop in een uitzichtloze situatie? Hoe leef je verder
als groot verdriet of oorlog op je pad komt? Is er perspectief? 

* De Prinsekerk ligt 5 min. lopen achter Rotterdam Centraal (uitgang Blijdorp).


