
Aanmelden

Aanmelden kan via
shop.franciscaansebeweging.nl. 
Wil je zeker zijn van een plekje? Wees
er dan snel bij! Je kunt ook de QR-code
scannen:

Praktische informatie

Wanneer: vrijdag 22 mei tot en met
maandag 25 mei 2026. Je bent
vrijdagavond welkom vanaf 19.00 uur.
Maandag sluiten we af rond 14.30 uur.
Waar: Buitengoed De Panoven,
Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar.

De maaltijden (volledig vegetarisch),
overnachtingen en workshops zijn bij
de prijs inbegrepen. 

Er zijn verschillende wandelafstanden.
Voor wie slecht ter been is, is er een 0
kilometer groep. Die groep blijft op
locatie om zich daar in het thema te
verdiepen. Daarnaast zijn er
wandelgroepen voor 8, 16 en 22
kilometer. Je kiest een wandelafstand
voor het gehele weekend.

Circa twee weken van tevoren ontvang
je alle praktische informatie over het
weekend. 

PINKSTERVOETTOCHT
22 - 25 mei 2026 in Zevenaar

Van der Does de Willeboissingel 11 
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

Facebook.com @vredeenallegoeds
Instagram @vredeenallegoeds

De Franciscaanse Beweging
verspreidt het gedachtegoed van
Franciscus en Clara van Assisi.
Vanuit de kernwaarden eenvoudig,
betrokken, kwetsbaar en
vredelievend biedt de FB
ontmoeting, bezinning en
verdieping in activiteiten, studie en
publicaties. Met respect voor de
ander en voor natuur en milieu zet
de FB zich in voor een samenleving
waarin macht, bezit en succes niet
leidend zijn en waarin voor
iedereen een plaats is. Een wereld
van vrede en alle goeds.



Tarieven*

Leden: € 165,- (gereduceerd tarief:  
€ 88,-); niet-leden: € 190,-
(gereduceerd tarief: € 107,-)
Kinderen tot 3 jaar: gratis
Kinderen tot 18 jaar en studenten:
gereduceerd tarief

* We vragen deelnemers zoveel
mogelijk het reguliere tarief te betalen.
Daarmee dekken we de kosten. Als dat
niet haalbaar is, kan zonder opgaaf
van reden het gereduceerde tarief
gebruikt worden.

Accommodatie

We verblijven het pinksterweekend in
Zevenaar in de Liemers: een prachtige
regio met een diversiteit aan
natuurschoon en historie. Van weidse 
vergezichten en uiterwaarden tot
kronkelende dijken, akkers en talrijke
vogelsoorten. 

In deze rustige en groene omgeving
verkennen we drie dagen lang het
erfgoed van Franciscus.

Buitengoed De Panoven is dit weekend
onze uitvalsbasis, een bijzondere plek
met een historisch en groen karakter.
De Panoven is een voormalige dakpan-
en steenfabriek uit 1850. 

De locatie kent meerdere grote en
kleinere slaapkamers met
stapelbedden. In franciscaanse
eenvoud delen we die met elkaar. Er is
beperkte mogelijkheid om te
kamperen of in een camper te slapen.

Programma

De Pinkstervoettocht is een weekend
van wandelen en bezinnen, verdieping
en ontmoeting. We wandelen op
zaterdag, zondag en maandag in
groepen door de uiterwaarden van de
Rijn. De dagen starten met een viering
en worden afgesloten met workshops
en lezingen. 

“Ga, en herstel mijn huis.”
Na omzwervingen en een zoektocht naar de zin van zijn leven en de vraag hoe hij
God het beste kon dienen, kreeg Franciscus aan de voet van een kruis een
bijzondere opdracht. “Franciscus. Ga, en herstel mijn huis”, hoorde hij dat kruis
spreken. Eerst deed hij dat letterlijk. Hij herstelde het kerkje waarin dat kruis hing.
Later kreeg die opdracht meer diepgang en symboliek. In zijn leven herstelde hij zo
verschillende ‘huizen’. Door zijn voorbeeld inspireerde hij mensen om het huis van
hun innerlijk te herstellen. Hij bracht in zijn doen en laten God dichtbij en in het
middelpunt van zijn leven, en spoorde zijn medemens (en -dier) aan hetzelfde te
doen.

Franciscus herstelde het ‘huis’ van de
gemeenschap door radicale
gelijkwaardigheid na te streven; en hij
herstelde het huis van de schepping
door te tonen hoe we in harmonie met
Gods schepping zouden kunnen leven. 

Bouw je mee?

Het zijn thema’s die ons ook nu
bezighouden. Hoe vinden we in onze
drukke levens tijd voor ons innerlijk en
onze relatie met het Hogere? Hoe gaan
we om met de ander, de armen, de
zieken? Welke samenleving staan we
voor? En hoe doen we dat alles op een
manier die niet destructief, maar juist
voedend is voor onze zuster Moeder
Aarde?
In het pinksterweekend nemen we dit
als leidraad en gaan we samen
bouwen. We onderzoeken samen wat
de staat is van onze ‘huizen’ en gaan
ten slotte aan de slag met de opdracht
waartoe we via Franciscus door het
Evangelie opgeroepen worden.


