BUSREIS

NAAR POLEN

Voor jongeren van 16 t/m 30 jaar

Cultuur - Geloof - Ontmoeting - Natuur

We verblijven in de prachtige stad Krakau en bezoeken o.a.
het Tatragebergte, Wadowice, Auschwitz
en Mariaheiligdom Czestochowa.

Heb je zin in een mooie busreis naar Polen met leeftijdsgenoten?
Dan hebben wij goed nieuws voor jou!

In de zomervakantie van 2026 staat er een Katholieke Jongerenreis naar Polen op het
programma. We zullen verblijven in de prachtige bisschopsstad Krakau en zullen in
ieder geval een bezoek brengen aan de plaatsen Wadowice, Czestochowa en
Auschwitz. Daarbij treden we in de voetsporen van de heiligen Faustina Kowalska,
paus Johannes Paulus IT en Maximiliaan Kolbe.

Het zal een 11-daagse busreis worden waarin je samen met vele andere jongeren
Polen gaat verkennen. Dagelijks vier je de heilige Mis met je leeftijdsgenoten, je kunt
stil worden en tijd voor God nemen in de aanbidding van het Allerheiligste
Sacrament, je wordt geholpen om je geloof te verdiepen en natuurlijk ben je altijd
welkom om het sacrament van verzoening te ontvangen. Daarnaast kun je
ontspannen tijdens een van de vele sport- en spelmomenten, je komt tot mooie
gesprekken met elkaar tijdens een wandeling in het Tatragebergte, je leert over de
rijke Poolse cultuur en het zal je niet ontbreken aan plezier!



Hieronder volgt de praktische informatie:

Voor wie?
Iedereen van 16 t/m 30 jaar

Wanneer?
Van maandag 27 juli t/m donderdag 6 augustus 2026

Deelnamebedrag?

€800 per persoon. Hiermee worden de reis (per luxe touringcar),

het verblijf (meerpersoonskamers), de maaltijden (vol pension) en de geplande
excursies betaald. Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om zelf
een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Na opgave ontvang je binnen twee weken een bevestigingsmail met de betaalgegevens.

Waar?

Op de heen- en terugreis overnachten we in de buurt van de Duitse stad Dresden.

Tijdens het verblijf in Krakau verblijven we in de heiligdommen van paus Johannes Paulus II
en zuster Faustina Kowalska.

Aanmelden?
Vul hier het aanmeldformulier in. Geef je op voor 31 januari 2026.
Aanmelding is pas definitief na betaling. Wees er snel bij want vol=vol.

Voorbereidingsdag

Op zaterdag 6 juni 2026 vindt van 9:30u tot 14:30u een speciale Voorbereidingsdag plaats. Dan
wordt het volledige programma gepresenteerd, is er volop gelegenheid elkaar beter te leren
kennen en komen veel praktische zaken aan de orde. Aanwezigheid op deze dag wordt van
alle begeleiders en deelnemers verwacht.

Annuleren?

Annulering is na 31 januari 2026 niet meer mogelijk, omdat dan de reis definitief wordt
vastgelegd en dus kosten worden gemaakt; de deelnemer is dan de volle prijs verschuldigd.
Voor 1 maart 2026 krijgen de deelnemers definitief te horen of de reis al dan niet doorgaat;
mocht de reis niet doorgaan wegens te weinig aanmeldingen of andere oorzaken, dan worden
gedane betalingen teruggestort.

Vragen?
Stuur een mailtje naar: jongerenreispolen2026@gmail.com

Wie organiseert de reis?

Het kernteam van deze Katholieke Jongerenreis naar Polen wordt onder andere gevormd door
Marc Demandt, kapelaan Marc Kessels en kapelaan Guido Kessels. Samen met een tweetal
zusters, twee jongerenaalmoezeniers van het Bisdom Roermond en vier ervaren leid(st)ers
zullen zij de reis begeleiden. Deze reis vindt plaats onder auspicién van de Kerkelijke Stichting
Gezinspastoraal van het Bisdom Roermond.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuvAzJTnF5FcbGYUSys1O58NvyA_S-covsfbR_oyWNk03Uig/viewform?usp=header

