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Communicanten bidden voor Communicanten 2024




Verbonden met elkaar door één Weesgegroet

Sinds de start van deze actie in 2012 hebben al ruim 17.000 communicanten in Nederland met elkaar een ketting van gebed gevormd. Heel eenvoudig: door samen als communiegroep één Weesgegroet te bidden voor andere communicanten in Nederland.

	Lees meer over deze jaarlijkse actie









Nieuw: Kerst Kwartetspel







Prachtig geïllustreerd en vormgegeven kwartetspel door Susanna Hüsstege.
Op speelse wijze leren kinderen het Kerstverhaal kennen door de afbeeldingen en teksten op de speelkaarten.

Voor 2 - 4 spelers vanaf 7 jaar.



Kwartetten:

	
	Engelen

	Jezus

	Maria en Jozef

	Herders



	
	De drie Wijzen

	Geschenken

	Advent

	Kerstmis







Specificaties:
	32 kaarten, gelamineerd voor lang speelplezier

(de afbeelding toont de kaarten vóór het lamineren)



	incl. spelregels

	verpakt in een luxe plastic doosje






Cadeau voor snelle bestellers

Tot en met 31 januari 2024


	Lees meer...








Advent

Met kinderen uitkijken naar de komst van het kindje Jezus


	
	
	
	

	Online Adventskalender
	Kerstkaarten te koop
keuze uit 3 designs
	Verteltheater Tijd voor Jezus
over de geboorte van Jezus
	Kerstkaarten voor
kinderen in het ziekenhuis
	










Online-Adventskalender vanaf maandag 27 november

Laat kinderen luikje-voor-luikje de betekenis van Kerstmis ontdekken


Ook dit jaar bieden we weer een gratis Online-Adventskalender aan.



In deze digitale versie van de vertrouwde papieren kalender, kunnen kinderen een luikje openen door erop te klikken. Van 27 november t/m 25 december elke dag een andere verrassing: een luisterverhaal, filmpje, liedje, knutselwerkje of ...



Luikje-voor-luikje worden kinderen meegenomen in het verhaal en de betekenis van Kerstmis. Open daarom de luikjes in volgorde, te beginnen onderaan bij 27 november.

	Klik hier om naar de Adventskalender te gaan

	Poster (A4) Download de pdf

	Flyer Adventskalender en Verteltheater











Méér dan 1 miljoen kinderen bidden voor vrede


Wereldwijd willen kinderen vrede. Afgelopen 18 oktober hebben méér dan 1 miljoen kinderen daarvoor de Rozenkrans gebeden.

Kerk in Nood  laat weten dat er alleen al 1.039.628 aanmeldingen zijn op hun website.

Klik op de kaart - en daarna nog een keer op het plaatje van de kaart - om te zien hoeveel kinderen in landen overal ter wereld gebeden hebben voor vrede.







Daarnaast blijkt dat ook veel kinderen meededen zonder dat dit doorgegeven is.

Mocht u deelname op 18 oktober nog niet hebben aangemeld, dan kunt u dit alsnog laten weten.



Gebed is ook vandaag nodig. Maria vroeg in Fatima: “Bid elke dag de rozenkrans om vrede te verkrijgen voor de wereld.”

Om kinderen met dit gebed te helpen, bieden we gezinnen en parochies allerlei materialen en gratis downloads aan.







Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De hele maand oktober 2023




© Copyright 2023 - illustraties van Susanna Hüsstege (contact via info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl)




foto: UNICEF/UN0606522/Moskaliuk







Oktober is Rozenkransmaand. Elk jaar vragen we Nederlandse en Belgische kinderen om in de maand oktober een Tientje van de Rozenkrans te bidden voor oorlogskinderen. Er zijn helaas miljoenen kinderen die verschrikkelijke dingen meemaken door oorlog in hun land.



De meeste kinderen zullen wel weten dat er oorlog is in Oekraïne. Misschien zitten er nu bij hen Oekraïense kinderen op school die moesten vluchten. Voor hen, voor kinderen in Israël en Gaza en voor alle andere oorlogskinderen kunnen zij bidden om vrede.

Vrede

Zoals UNICEF schrijft: “Kinderen hebben vrede nodig.”

	lees meer op deze pagina van UNICEF








De Rozenkrans voor vrede




In Portugal vroeg Maria aan drie kinderen uit het dorp Fatima om de Rozenkrans te bidden om vrede te verkrijgen voor de wereld. Aan kinderen! Daarom vragen we juist ook aan kinderen om in oktober dit sterke gebed voor vrede te bidden. Voor vrede in Oekraïne en overal op aarde.






Wereldwijd gaan kinderen bidden




Wereldwijd is op woensdag 18 oktober weer

Eén Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans

Bid mee! Dat kan overal: thuis, in de kerk of op school.

Met andere kinderen of alleen.

Vorig jaar hebben meer dan 840.000 kinderen

uit 140 landen gebeden voor vrede!.

De aanmeldingen voor dit jaar beginnen nu binnen te stromen.


Graag aanmelden




Laat ons weten als u met kinderen een Tientje bidt

in de Rozenkransmaand en/of deelneemt aan

Eén Miljoen kinderen bidden de Rozenkrans.

	Download de poster voor in de kerk!










Hoe bid je de Rozenkrans met kinderen?

Om kinderen met dit gebed te helpen, hebben we allerlei materialen ontwikkeld.

Gratis te downloaden of tegen vrijwel kostprijs te bestellen.

Houd rekening met ongeveer een week levertijd.

	Kinderrozenkransboekje, nieuwste editie en bijbehorende kinderpagina

	Pakket materialen om een Tientjeskoord te maken

	Grote kaarten met Gebeden en Geheimen van de Rozenkrans

	Een doorlopend verhaal van de Geheimen op vier A4 kaarten

	Materialen bestellen?




	
	
	
	




Eenvoudig Tientjesarmbandje


Een hulpmiddel om een Tientje van de Rozenkrans te bidden is een Tientjes-armbandje.

Met onderstaande beschrijving kun je gemakkelijk en goedkoop zo'n armbandje maken.

	Zo knoop je een Tientjes-armbandje





Gratis downloads


	Eenvoudige korte uitleg: Zo bid je de Rozenkrans

	Bidden met de Online Rozenkrans

	Hoe bid je een Tientje?

	Verteltheater Tijd voor Jezus om de verhalen bij de Geheimen beter te leren kennen

	Rozenkrans kleurplaat om elk Weesgegroet in te kleuren

	De Rozenkrans van Kinderstemmen om samen met andere kinderen te bidden

	Uitleg en materialen om een Tientjeskoord, een Tientjesarmbandje of Knopentientje te maken









Vakantietips


Ga op bezoek bij Maria




Dat is niet moeilijk! Weet je dat er zo'n duizend Mariakapellen zijn in Nederland? Op mariakapelvinden.nl kun je kijken waar overal. Er is er vast een in de buurt, maar het is ook leuk om er een gezellig dagje uit van te maken.


Ga bijvoorbeeld eens op bezoek bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch in de prachtige Sint-Janskathedraal. Al eeuwenlang komen mensen hier een kaarsje opsteken en bij Maria bidden. Loop daarna de eeuwenoude Beeweg, de route die de Zoete Moeder is gegaan in de veertiende eeuw tijdens de grote pestuitbraak. Daarna bleken pestlijders langs die route wonderbaarlijk genezen te zijn. Op deze mooie wandeling door de gezellige oude binnenstad zijn minstens tien Mariabeelden te ontdekken. Vlakbij de kathedraal is de bekende Kunsthandel De St. Jansbasiliek met heel veel keus in Maria artikelen. En de echte Bossche Bol kan natuurlijk niet ontbreken op zo'n dag!

Voor thuis of op vakantie


	
	
	
	


	Verteltheater
	Kindergebedjes
	Kleurplaten
	Tekenfilm




Let op: in de zomermaanden kan het zijn dat de levertijd van onze materialen langer dan gebruikelijk is.

We werken namelijk met vrijwilligers.









	Meimaand = Mariamaand


	

Meimaand met kinderen

Geef deze eeuwenoude traditie aan kinderen door!


Klik hier voor gratis downloads en suggesties

		

Moederdag voor Maria

Bedankt moeder Maria met een roos van gebed.




Meer info en kaart met deelname


Vergeet u niet het aantal rozen door te geven, als u dat nog niet gedaan hebt?!

		
Pinksteren


Kijk serie 12 van ons Verteltheater - Tijd voor Jezus
over het verhaal van Pinksteren (28 mei)

















Hemelvaart en Pinksteren




Verteltheater


Serie 12 van ons Verteltheater Tijd voor Jezus

laat kinderen kijken en luisteren naar het verhaal

over Hemelvaart (18 mei) en Pinksteren (28 & 29 mei).


Op onze Kinderpagina vindt u alle 12 vertellingen.







	
De Goede Week en Paastijd - voor kinderen thuis

Om met kinderen stil te staan bij het lijden, sterven en verrijzen van Jezus, hebben wij diverse materialen ontwikkeld voor thuis.




	

    Palmzondag en Witte Donderdag

    Het verhaal hierover wordt met veel plaatjes verteld in Vertelserie 9 van ons Verteltheater Tijd voor Jezus.


    


    Het werkt heel eenvoudig op een laptop of tablet:

    Linkerknop (de player): start of stop het voorlezen van het verhaal. Rechts: klik op de pijl voor het volgende plaatje (of eentje terug)

	
	
	

    Kruiswegboekje voor kinderen

    Samen met Maria stilstaan bij de weg die Jezus
met het kruis is gegaan.


    


    	A5 boekje dat kan worden uitgeprint
    
	boekje dat online kan worden bekeken
    
	Video van Susanna Hüsstege van de Kruisweg
    




				

	

	


	

    Goede Vrijdag en Pasen

    Het verhaal van de Kruisdood van Jezus en zijn Verrijzenis op Pasen wordt verteld in vertelseries 10 en 11 van ons Verteltheater.

    

			

    Kroontje van Barmhartigheid

	Bid met kinderen dit korte gebed op de 9 dagen van Goede Vrijdag tot Barmhartigheidszondag, de zondag na Pasen.
	Bid het Online Kroontje of download de pdf met samenvatting.

	


	 

	Deze materialen worden gratis aangeboden, maar een gift voor de gemaakte onkosten is welkom.

Giften o.v.v. Pasen gaan voor 50% naar Susanna Hüsstege voor de aanschaf van nieuwe schildermaterialen.










Waarom het Kroontje van Barmhartigheid?







God houdt van mensen en wil ons redden. Gods Zoon Jezus is daarvoor mens geworden. Hij heeft aan het kruis zijn leven voor ons gegeven en de weg naar de Hemel geopend. Maar helaas, niet alle mensen gaan na hun dood naar de Hemel. God kan zijn kinderen namelijk niet dwingen ook van Hem te houden en bij Hem thuis te willen komen.



Jezus maakt zich zorgen om mensen die verloren lopen. In 1931 zei Hij tot de heilige zuster Faustina in Polen:

“Laat niemand bang zijn voor Mij, zelfs niet de grootste zondaar. Ik wil niet straffen, maar redden. Heel de wereld moet daarom weten dat Ik barmhartig ben voor iedereen die op Mij vertrouwt. Kijk naar mijn Hart! Bloed en Water gaf mijn Hart op het kruis voor de redding van de mensen.”



Jezus vroeg haar om het ‘Kroontje van Barmhartigheid’ bekend te maken:

“Dit gebed geef Ik je om God mild te stemmen. O, hoe groot zijn de genaden die Ik schenken zal aan degenen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.”



Als je het Kroontje bidt, kun je daarbij denken aan de droevige Geheimen van de Rozenkrans. Uit al het lijden dat Jezus ervoor over had om ons te redden, blijkt wel hoeveel God van ons houdt.



Hoe bid je het Kroontje van Barmhartigheid?




Het kroontje van Barmhartigheid wordt gebeden op een gewoon rozenkransje, maar met kortere gebeden op de kralen. In 5-10 minuten heb je op alle kralen gebeden voor vergeving. Om kinderen, maar ook volwassenen, dit belangrijke gebed te leren, hebben we een online versie ontwikkeld. Bij elke kraal verschijnt het bijbehorende gebed. Klik op de knop 'volgende'om naar de volgende kraal te gaan. Bij de vijf Tientjes zijn korte overwegingen over de vijf droevige Geheimen met bijpassende illustraties toegevoegd.

	Naar het Online Kroontje (opent een nieuw tabblad)

	Samenvatting om uit te printen




Wanneer het Kroontje van Barmhartigheid bidden?

Dit Kroontje bidden we in deze tijd op de negen dagen van Goede Vrijdag tot Barmhartigheidszondag. Verder heeft Jezus gevraagd dat we om 15.00 uur ’s middags even denken aan zijn lijden en sterven. Dat is de beste tijd om te bidden voor vergeving, voor jezelf of voor anderen.
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Communicanten bidden voor Communicanten 2023




Verbonden met elkaar door één Weesgegroet

Sinds de start van deze actie in 2012 hebben al ruim 17.000 communicanten in Nederland met elkaar een ketting van gebed gevormd. Heel eenvoudig: door samen als communiegroep één Weesgegroet te bidden voor andere communicanten in Nederland.

	Lees meer over deze jaarlijkse actie









	
Dank voor de kerstkaarten voor zieke kinderen


Januari 2023


In de Advent hebben weer veel kinderen kerstkaarten gemaakt voor kinderen in het ziekenhuis.

Dit is een van onze jaarlijkse activiteiten, door kinderen voor kinderen, met een combinatie van gebed en diaconie.



Lees verder:
	priester Koos bezorgt vele kaarten bij meerdere ziekenhuizen

	mama van ziek kind bedankt voor de lieve kerstkaart

	meisje uit Renkum vindt het fijn iets te kunnen doen voor een ziek kind

	parochie in Rotterdam legt de kerstkaarten klaar in de kerk om thuis in te kleuren

	communicanten in regio Den Bosch maakten in 2010 de eerste kinderkerstkaarten




	











Driekoningen

Vrijdag 6 januari is het Hoogfeest van Driekoningen. In de kerk vieren we dat dit jaar op zondag 8 januari.


	

	
	















Oktoberactiviteit




Aangezien de diocesane Mariagezinsbedevaart van  zaterdag 8 oktober 2022 is uitgesteld naar mei 2023 (datum wordt nog bepaald), is daarmee ook de KBVK workshop uitgesteld. Onze jaarlijkse kindermiddag in Den Bosch in oktober is hierdoor helaas komen te vervallen.



Onze landelijke oktoberactiviteit Kinderen bidden voor oorlogsKinderen gaat wel door. Meer dan ooit hopen we dat kinderen (een Tientje van) de Rozenkrans zullen  bidden voor vrede en voor hun Oekraïense leeftijdsgenootjes. Hierover spoedig meer informatie op deze pagina.



Oktober is natuurlijk ook Rozenkransmaand. In veel kerken wordt in oktober de Rozenkrans gebeden in de kerk of in een Mariakapel. Wil je leren hoe je de Rozenkrans bidt, kijk dan eens op de Online Rozenkrans.







	Meimaand = Mariamaand


	

Moederdag
voor Maria

Tussenstand: 2.356 rozen voor het gezamenlijk Moederdagboeket voor Maria


Uw rozen voor Maria kunt u nog doorgeven als u dat nog niet hebt gedaan

		

Meimaand
met kinderen

Geef deze eeuwenoude traditie aan kinderen door!


Klik hier voor gratis downloads en suggesties

		

13 mei:
105 jaar Fatima

Op 13 mei 1917 verscheen Maria voor de eerste keer aan drie herderskinderen in Fatima.


kindermaterialen en gratis downloads over dit waargebeurde verhaal











Bedank Maria op Moederdag met een roos

Eindstand 2022: 2.356 Rozen voor Maria





Op Moederdag geven veel kinderen een mooie tekening of bloemen aan hun mama.

Maar denken we wel aan Maria, onze hemelse Moeder?

Maak daarom zondag 8 mei ook tot Moederdag voor Maria!




Door een ‘roos van gebed’ om Maria te bedanken.

Door een Weesgegroet met alleen deze intentie.

Superboeket van Maria’s kinderen

Iedereen, jong én oud, is een kind van Maria.
Wat een prachtig boeket wordt het als heel veel mensen op Moederdag een Weesgegroet bidden, samen of alleen; thuis, in de kerk of waar dan ook.
Sinds 2012 vraagt onze stichting om op Moederdag ook Maria te bedanken. Ieder jaar komen er zo’n 2.000 rozen voor Maria. Doet u dit jaar ook mee?



	Meer informatie













Kinderen, bid mee voor vrede!


Het gebed van kinderen is extra sterk! Daarom vragen we aan kinderen in Nederland en België om nu te bidden voor vrede.

Zo kun jij iets doen voor de kinderen in Oekraïne.






Kinderen in Oekraïne bidden de Rozenkrans


Rozenkrans

De kinderen op de foto bidden de Rozenkrans. Maria heeft gezegd dat dit het sterkste wapen is voor vrede.

Als je dit gebed nog niet kent, kijk dan hier:
	Online Rozenkrans

	Rozenkransboekje voor kinderen

	meebidden met de Rozenkrans van Kinderstemmen



Op de grote kralen van een rozenkransje wordt het Onze Vader gebeden en op de kleine kralen het Wees gegroet Maria. Je kunt alvast beginnen met een Onze Vader en dan op elk van je 10 vingers een Weesgegroet. Daarmee heb je al een Tientje van de Rozenkrans gebeden.



Gratis rozenkransje

Heb je geen rozenkrans en wil je een gratis rozenkransje thuis ontvangen? Vraag dan je ouders om dit aan te vragen.








NIEUW! Eettafelkaart


Voor op tafel is een nieuwe staande kaart ontwikkeld, met aan de ene kant het Onze Vader en aan de andere kant het Weesgegroet. Zo kunnen de kinderen leren dit te bidden vóór en na het eten.



De stevige kaart blijft rechtop staan door de omgeslagen rand iets in te knippen en in elkaar te schuiven. De kaart kan ook binnenste-buiten neergezet worden en dan uitleg tonen over bidden en over het Onze Vader.

	
	
	
	









Nieuw!


Onze Vader op gelamineerd kaartje


Dankzij Jezus mogen wij als Gods geliefde kinderen bidden:



Onze Vader, die in de Hemel zijt



Het Onze Vader is het enige gebed dat Jezus ons geleerd heeft.



Om kinderen dit belangrijke gebed te leren, hebben we nu een gelamineerd kaartje dat tegen kostprijs besteld kan worden met aan de voorkant het gebed en aan de achterkant enkele gedachten erover.



In dezelfde serie is er ook een gelamineerd kaartje met het Weesgegroet en een placemat met beide gebeden.








door icoonschilder Geert Hüsstege


19 maart: Feestdag van Heilige Jozef

Door God gekozen als echtgenoot van Maria

Jozef was een timmerman die woonde in Israël. God zag zijn groot geloof en hoe goed en eerlijk hij omging met andere mensen. Hij was een man naar Gods hart. Uit alle Joodse mannen koos God hém als echtgenoot voor Maria.



H. Jozef heeft als een vader gezorgd voor Jezus, en Hem en zijn Moeder Maria beschermd tegen alle gevaren. Nu is hij in de Hemel de beschermer van gezinnen en van de Kerk. Ook mensen die een baan zoeken, bidden tot Sint Jozef (Sint betekent heilig).



Omdat hij ook de beschermer is van kinderen, hebben we een gebed tot H. Jozef iets aangepast voor kinderen. Deze tijd heeft gebed, juist ook van kinderen, hard nodig.



Bid je ook mee? Het Wees gegroet Maria ken je vast al wel. Het Wees gegroet Sint Jozef lijkt erop. Kijk maar eens: wat is hetzelfde en wat is anders?








Sint Jozefbeeld
in de Sint-Janskathedraal
van ’s-Hertogenbosch


Wees gegroet Sint Jozef



Wees gegroet, Sint Jozef,

goed en rechtvaardig,

de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende man van Maria

en gezegend is Jezus, haar Goddelijk Kind.



Heilige Jozef, beschermer van Gods Zoon,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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